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Oktober 2015 

Weekthema: Vluchteling en vreemdeling onderweg.  

Dinsdag  

Wandelen met God 

Lezen:  Genesis 17: 1-8 

Eeuwenoude pelgrimstochten zijn weer in. Naar bedevaartsplaatsen als Rome en 

Canterbury. Volgens de Bijbel is het leven van gelovigen altijd een pelgrimstocht. Zij gaan 

met God. Van het verloren naar een nieuw paradijs. Dat vraagt een heilige wandel. In het 

licht van Gods aangezicht. Dan moet een mens een hele draai maken. Vanuit de duisternis 

van het heiligdom en halfslachtigheid. Abram, genoemd naar de maangod van Ur, wordt 

Abraham, genoemd naar Gods belofte. De heilige weg is de meest veilige weg. De HEERE 

openbaart Zich hier voor het eerst als de Almachtige. Dat betekent niet allereerst, dat Hij 

alles kan. Wie het zo ziet, raakt verstrikt in vragen. Het betekent eerst en vooral, dat Hij kan 

wat Hij wil. Wat Hij wil, niet wat wij willen. Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn 

vermogen niet. Je mag gaan met Hem, wandel voor Zijn aangezicht! Dan zul je zeker 

aankomen. Tot in het laatste Bijbelboek, vlakbij dat nieuwe paradijs, blijft de HEERE zich zo 

voorstellen: ’’Ik ben de Alpa en de Omega, die is, die was en die komt, de Almachtige…’ 

Wérkelijk, we zijn d’r bijna! Bij ónze nieuwe naam. 

 

Woensdag  

De enige vluchtroute 

Lezen: Genesis 19: 15-21 

In het nieuwe Testament  wordt in termen gesproken van Gods laatste oordeel. Met ter 

waarschuwing de namen van Sodom en Gomorra erbij. Er komt een dag, waarop alle zonde 

en ongerechtigheid uit Gods schepping zal worden weggebrand. Omdat ze vanzelf niet 

vertrekken. Maar wat zitten wij, terwijl we dat kunnen weten, toch vaak aan de zonde vast! 

Zo vast als Lot aan Sodom. En zijn vrouw nog meer. Zelfs als wij weer  met ons gezicht  naar 

de HEERE  toe mogen leven, kijken we nog zo vaak om. Engelengeduld, ja engelengeweld 

heeft de HEERE nodig om ons los te scheuren. En dat Hij dat nog doen wil, blijkt alleen al uit 

het feit, dat je vandaag dit stukje leest. Niet om je met schrik te verlammen. Wel om je te 
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doen vluchten. Want er is ontkoming. Inderdaad in de bergen. Op de heuvel Golgota. Waar 

het vuur van God neerdaalt. Maar als jouw vlucht een Toevlucht is, dan daalt het vuur niet 

op jou. 

 

 

Donderdag  

Ontmoeting onderweg 

Lezen: Genesis 20: 8-17 

Je zult ze toch ook tegenkomen: mensen, die niet in de Heere Jezus geloven en toch zoveel 

goeds doen. In jouw ogen nog een voorbeeld voor jezelf en vele andere kerkmensen. Vindt 

je in dit gedeelte Abimelech niet ook sympathieker dan Abraham? Abimelech komt oprecht 

over, Abraham komt met smoesjes. Abimelech is hier een beschamend voorbeeld voor 

Abraham in zijn handelen te goeder trouw, zijn ontzag voor God, in de schadevergoeding, 

die hij Abraham en Sara bezorgt. Waar haalt die man zoveel goedheid vandaan? Ik schroom 

geen moment te zeggen: van de HEERE. Wij doen de HEERE eer tekort door niet te willen 

zoeken naar het goede, dat onze gelovige buren van Hem gekregen hebben. Alleen dan mag 

je zeggen, dat ze meer nodig hebben om (eeuwig) in leven te kunnen blijven: bedekking van 

hun schuld voor God. Verzoening, op het gebed. Zo heeft toch ook Abimelech Abraham weer 

nodig. Als voorbidder. Maar wat is het een onvolmaakte! Als je nu vandaag eens bad voor 

iemand, die je het zo gunt de HEERE te kennen… Dan mag je erop rekenen, dat er in de 

hemel een volmaakte Voorbidder is. Voor hem of haar én voor jou. 

Vrijdag  

Mozes vlucht voor Farao 

Lezen: Exodus 2: 11-15 en Hebreeën 11: 24-26 

Mozes is inmiddels een volwassen man. Hij heeft zijn vorming ontvangen aan het hof, bij  

de dochter van Farao. Toch trekt zijn hart naar zijn eigen volk, dat van Israël. Een man van 

Egypte is hij niet geworden. Dat blijkt wel uit deze geschiedenis. Als hij de verdrukking van 

zijn volk ziet, blijkt hij plotseling één van hen te zijn. Die keus komt op uit zijn hart. De 

schrijver aan de Hebreeën laat licht schijnen over de handelwijze van Mozes: hij neemt het 

voor lief om met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Hij kiest liever de 

versmaadheid van Christus dan de schatten van Egypte, ziende op de uiteindelijke uitkomst. 
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De goede keus – ja, die heeft Mozes onmiskenbaar gemaakt. Dat is hem uit genade gegeven. 

Maar tegelijkertijd blijkt deze zelfde Mozes een mens met een bruisend en overmoedig hart 

te zijn. Zijn handelwijze toont zijn overmoedige en impulsieve reactie. Het gevolg is dat hij 

vluchten moet. Wat heeft Mozes en wat hebben wij allen nodig de bediening van Hem Die 

rein van hart en handen is: de Heere Jezus, Wiens wens het was te doen de wil van Zijn 

Vader. Die deed Hij volkomen. ‘O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk’ (Berijmde Tien Geboden). 

 

Zaterdag  

Mozes stemt toe bij de man te wonen  

Lezen: Exodus 2: 16-22 

Mozes is in Midian terecht gekomen. Namelijk toen hij was gevlucht voor Farao. Hij had zich 

overgegeven aan de drift van zijn bruisend hart. Nu brengt de Heere hem voor veel jaren op 

Zijn leerschool. In de woestijn van Midian, waar hij als herder de kudde moet weiden. Later 

zal Mozes het wel begrepen hebben. En het zal zijn belijdenis zijn geweest: ‘De HEERE heeft 

me gebracht waar Hij me hebben wil’. Maar het is wel in weg van schade en schande. 

Tegelijkertijd omringen de zegeningen van de HEERE hem. Want Mozes komt terecht bij 

Jetro, de priester van Midian. De HEERE gaat hem oefenen in gewilligheid en ootmoed. Maar 

tegelijkertijd doet de HEERE het hem aan niets ontbreken. Een gastvrije deur gaat voor hem 

open. Hij ontvangt daar in Midian een vrouw en kinderen. Het blijkt: de HEERE zorgt in alle 

opzichten voor deze man Mozes. En voor al de Zijnen! Moet je het ook erkennen dat de 

HEERE zoveel werk aan je heeft? En belijd je tegelijkertijd dat de zegeningen van de Heere zo 

groot zijn? ‘Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hij straft ons maar naar onze 

zonden niet’ (Psalm 103). 

 

Zondag  

Want God is mij een burcht 

Lezen: 1 Samuël 19: 11-17  

Voor David wordt het een bange nacht: zijn huis wordt omsingeld en de dood loert op hem. 

Dat moet David veel gedaan hebben. Dat nu zelfs Sauls dienaren zich tegen hem keren! 

Michal bedenkt een list: zij legt een terafim in bed en laat David door het venster 
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ontsnappen. ‘Brengt hem op het bed tot mij’, horen we Saul zeggen. De list wordt snel 

ontdekt. Er ligt geen David in bed, maar een beeld. Deze geschiedenis heeft iets komisch. Je 

ziet de knechten van Saul al beteuterd kijken. Heeft David zich nu door een slimmigheidje 

gered? Zo van: ‘Dat was even handig’? Psalm 59 laat zien hoe benauwd het voor David was. 

Wat een bange nacht! Maar David vertrouwt volledig op de HEERE en niet op Michals 

gewiekstheid. We horen David zeggen: ‘Ze loeren als wilde honden op mij, maar ik bezing uw 

sterkte. Want Gij waart mij een burcht.’ Wellicht voel je je aan het begin van deze nieuwe 

week bedreigd. Het komt aan alle kanten op je af. Je zit klem. Dan mag je met David zeggen: 

‘Mijn sterkte, op U wil ik acht slaan, want God is mijn burcht’(Ps. 59:10). 

 

Maandag  

Zeg het aan Jezus 

Lezen: 1 Samuël 19: 18-21 

Als David ternauwernood aan de dood ontsnapt is, gaat hij naar Samuël, de oude grijze 

kerkleider van die dagen. Dat is de man, die hem gezalfd heeft. Dat is de man tegen wie hij 

alles kan zeggen en bij wie hij desnoods kan uithuilen. Ik denk, dat David alles met horten en 

stoten en met een droeve snik tussendoor verteld heeft. Misschien heeft hij wel gezegd: ‘U 

hebt mij toch tot koning gezalfd! Wat komt er nu van Gods plan met mijn leven terecht? ‘ En 

wellicht heeft Samuël toen gezegd: ‘Mijn lieve kind, vergeet één ding niet, God is getrouw, 

zijn plannen falen nooit’. Wat fijn, als je een vriend hebt tegen wie je alles kunt zeggen. Jezus 

is zo’n Vriend. Is jouw hart vol moeite en zorgen, zeg het aan Jezus. Zeg het maar wat Saul je 

aandeed, hoe mensen je beschadigden, hoe het leven met zijn moeite je bezeerde. Wijs hem 

die zere plek in je leven maar aan. Als plannen doorkruist worden, draag je soms een kruis 

met je mee. Jezus draagt de last graag mee. Hij heeft een open oor voor jouw nood. Hij, Die 

Zelf midden in het leven gestaan heeft en op dezelfde wijze verzocht is, kan je zo goed 

aanvoelen.  


