
JBGG Bijbelrooster 

”De apostel Petrus schrijft” 

Dinsdag 14 april - Zegengroet van Petrus 
Lezen: 2 Petrus 1:1-11 

Ken je Petrus nog? De discipel die in de zaal van Kajafas ontkende dat hij Jezus kende. Hij 
vervloekte zichzelf. Totdat de haan kraaide. Toen dacht hij terug aan de woorden van zijn 
Meester. Wat een diep verdriet is er in zijn leven gekomen. Zijn Meester verloochend. Hij 
heeft ‘bitter geweend’, zo lezen we in de Bijbel. Maar wat een wonder. Petrus is door de 
Heere Jezus opgezocht. Op de avond van de eerste dag van de week, op de dag van de 
opstanding roepen de discipelen naar de Emmaüsganger: De Heere is waarlijk opgestaan 
en… is van Simon gezien! Wat een onverdiende zegen dat Jezus hem opgezocht heeft. 
Daarna heeft hij aan de zee van Tiberias beleden dat hij de Heere Jezus liefheeft en kreeg hij 
van Hem de opdracht om de gemeenten te leiden en te dienen. Lees dan eens wat hij 
vandaag schrijft: Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Hij mag een 
zegenwens uitspreken als een knecht van God en hij mag hen vertellen over het geloof wat 
hij gekregen heeft uit genade. Wat een bijzondere weg die de Heere met Petrus houdt. Een 
loochenaar, een vloeker wordt een knecht van God. De Heere doet dat werk nog steeds. 
´Hoe zwaar wij ook Zijn weten schonden, Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.´ Is dat 
voor jou al eens een groot wonder geworden? 

Zingen: Psalm 134:3 
 

Woensdag 15 april - Het doel van de brief 
Lezen: 2 Petrus 1:12-21 

Geloof jij het Woord van God? Geloof je dat het waar is wat de Heere in Zijn Woord zegt? Of 
denk je dat het maar fabeltjes zijn die in de Bijbel staan? Petrus was er van overtuigd dat 
Gods Woord de waarheid is. Hij zegt: Wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd. 
Nee, hij heeft de gelovigen voorgehouden dat Jezus de beloofd Messias was. Hij had met zijn 
eigen ogen de majesteit van Jezus gezien, hij had met zijn eigen oren de heerlijkheid 
gehoord. Maar hij weet het ook zeker dat de woorden die God aan de mensen heeft 
toevertrouwd daadwerkelijk de woorden van God zijn. Hij noemt het een profetisch Woord 
dat zeer vast is. Hij noemt het een licht wat in duistere plaatsen wil schijnen. Is het Woord 
van God voor jou al een licht geworden? Heeft het jouw zondige en donkere hart al verlicht? 
Alleen dat Woord wijst je de weg tot de zaligheid. Dat Woord is het Woord van God Zelf. 
Petrus zegt: ‘Gij doet wel dat gij daarop acht hebt.’ Laat dat Woord je leidsman zijn. 

Zingen: Psalm 119:53 
  



Donderdag 16 april - Waarschuwing van Petrus 
Lezen: 2 Petrus 2:1-11 

De Heere roept mensen tot het ambt. Mensen die het Woord van God mogen gaan 
verkondigen. Petrus wist heel goed hoe de Heere hem geroepen had. Hij waarschuwt dan 
ook voor valse profeten. Profeten die een dwaalleer in de kerk brachten en mensen daarin 
meetrokken.  
Die waarschuwing geldt ook voor vandaag. Ook in 2015 proberen dwaalleraars je mee te 
nemen en mee te voeren. Daarom is het zo belangrijk dat je kennis hebt van Gods Woord. 
Wat leert de Heere en wat zegt Hij in Zijn Woord tegen mij? Lees daarom vaak en veel in Zijn 
Woord en onderzoek de Schriften. Zorg ervoor dat je gewapend bent om de aanvallen van 
de duivel af te slaan. Soms doet hij het zo geniepig, dat je het niet door hebt. De Heere Jezus 
noemt hem in Mattheus 7 een wolf in schaapskleren. Maar let maar goed op: Aan hun 
vruchten zilt gij hen kennen. Maar ga er niet boven staan, maar als Paulus: Want ook wij 
waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten 
dienende (Titus 3:3). Vanuit die houding mag je door genade ook andere wijzen op hun 
dwalingen. 

Zingen: Psalm 76:4 
 

Vrijdag 17 april - Petrus schrijft: laat je niet verleiden 
Lezen: 2 Petrus 2:12-17 

Hoe herken je mensen die een dwaalleer brengen? Als eerste natuurlijk aan wat ze zeggen. 
Ze gaan daarmee in tegen het Woord van God. Alles wat strijdt met de waarheid van Gods 
Woord is een ketterij. Maar ook elk leven wat niet in overeenstemming is met het leven naar 
Gods geboden is een dwaling. Daarom beschrijft Petrus hen in het Bijbelgedeelte van 
vandaag. Hij noemt hen mensen die van alles beloven en zeggen, maar niets doen. Ze 
stoppen niet met zondigen maar gewoon door, ook na allerlei waarschuwingen. Hij noemt 
daarbij het voorbeeld van Bileam. Die werd zelfs door een sprekende ezel gewaarschuwd en 
ging toch door met zijn dwaalweg.  
Daarom: wortel jezelf in de leer van het Woord. Vraag elke keer weer om licht en wijsheid 
over het Woord. Vraag voordat je de Bijbel hoopt, net als Samuël: ‘Spreek Heere, Uw knecht 
hoort.’ Als de Heere spreekt, zal dat je bewaren voor struikelen. 

Zingen: Psalm 12:2 
  



Zaterdag 18 april - Petrus over: dwaalleraren, toen en nu 
Lezen: 2 Petrus 2:18-22 

Dwalingen zijn er altijd al geweest. Ook in het Oude Testament waren er al dwaalleraars. 
Profeten die niet geroepen waren tot het ambt, maar zich er wel voor uitgaven en deden 
alsof. Ze namen zelfs de Naam van God op hun lippen. De Heere Jezus en de apostelen 
waarschuwen ook in het Nieuwe Testament voor deze mensen. In Mattheüs 24 spreekt de 
Heere Jezus over de eindtijd. Ook daar waarschuwt Hij voor valse profeten: Ziet toe, dat u 
niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; 
en zij zullen velen verleiden. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en 
zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de 
uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb het u voorzegd!’ (Mattheus 24: 24-25). Ook 
vandaag zullen die dwaalleraars er zijn. De Heere heeft het Zelf voorzegd.  

Zingen: Psalm 139:12 
 

Zondag 19 april - Petrus over: spotters in de eindtijd 
Lezen: 2 Petrus 3:1-10 

Houdt jij er rekening mee dat de Heere zal wederkomen op de wolken van de hemel? Hij 
heeft Zelf Zijn komst aangekondigd. Van de dag en het uur weet niemand, maar Hij heeft ons 
wel tekenen gegeven waar we aan kunnen zien dat Zijn komst nabij is. Houd jij er rekening 
mee? Ben jij voorbereid op Zijn komst? 
Juist ook in de eindtijd zullen er steeds meer mensen die doen waar ze zelf zin in hebben. Ze 
willen God niet meer op Zijn Woord geloven en handelen naar wat ze zelf goed vinden. 
Petrus waarschuwt voor deze mensen, maar hij laat zien dat God Zijn Woord zal houden. 
God doet wat Hij gezegd heeft. Houdt daar altijd rekening mee. Ook al lijkt het alsof God niet 
luistert of Hij misschien vergeten is wat Hij gezegd heeft. Hij wacht nog, Hij is nog geduldig 
totdat ook jij naar Hem luistert en je jezelf tot Hem wendt. Doe het vandaag nog! Want je 
weet niet hoeveel tijd je nog hebt. De dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. 
Dan is er geen tijd meer. Ben jij al voorbereid? 

Zingen: Psalm 74:22 

 

  



Maandag 20 april - Petrus over: toekomstverwachting 
Lezen: 2 Petrus 3:11-18 

Wat verwacht jij van de toekomst? Heb je plannen voor de toekomst? Een mooie baan? Een 
gelukkig gezin? Veel geld?  
Petrus kijkt ook naar de toekomst. Maar weet je wat hij verwacht? Een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde! Alles van deze tijd zal voorbijgaan en dan zal er een nieuwe tijd aanbreken. 
Die tijd zal eeuwig duren en alles zal nieuw zijn. Ook Johannes keek daarnaar uit: En ik zag 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde was 
voorbijgegaan en de zee was niet meer (Openbaring 21:5). Dan zal alle pijn en verdriet over 
zijn, dan zal alle eer, roem, dankzegging en heerlijkheid uitgaan naar de grote Koning. 
Verlang jij, net als Petrus, door genade naar die toekomst? Dan mag je de kroon van de 
heerlijkheid aan de voeten van het Lam werpen. Waarom? Omdat Hij jou gekocht heeft met 
Zijn dierbare bloed. Kan je het meezingen: 
Maar, blij vooruitzicht, dat mij streelt, 
Ik zal ontwaakt Uw lof ontvouwen 
U in gerechtigheid aanschouwen 
Verzadigd met Uw Goddelijk beeld! 

Zingen: Psalm 17:8 

 


