ISRAEL

Dinsdag: Israél, land van de belofte
Genesis 12:1-9

Stel je voor dat jouw ouders aan je zouden vertellen dat jullie gezin gaat emigreren. Met
verbazing Kijk je je ouders aan. ‘Waar gaan we heen dan?’ Ze halen hun schouders op. ‘Geen
idee, maar we gaan echt op reis naar een ander land.” Abram krijgt van de Heere een bijzonder
bevel: ‘Verlaat je land, je familie en je vaders huis en ga op reis naar het land dat Ik je wijzen
zal.” Abram stelt geen vragen. Hij pakt zijn spullen in en vertrekt uit zijn land. Samen met zijn
vrouw Sarai, zijn neef Lot en zijn knechten.

Als ze in het land Kanaan aankomen, benadrukt de Heere zijn belofte: ‘Uw zaad zal Ik dit land
geven.’ Het nageslacht van Abram zal in Israél wonen. Maar wat gaat dat uiteindelijk met een
omweg. Abrams achterkleinkinderen zullen eerst nog in Egypte wonen en daarna zal hun
nageslacht een jarenlange zwerftocht maken door de woestijn. Toch doet de Heere wat Hij
belooft. Tot op de dag van vandaag woont het zaad van Abram in het land van de belofte:
Israél.

Om over na te denken: ‘Israél! vertrouw gij op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild’
(Psalm 115 vers 9).

Woensdag: Een nieuwe naam
Genesis 32:24-32

Wordt aan jou wel eens gevraagd wat je naam is? Misschien vroeg een nieuwe leraar of een
nieuwe collega van je bijpbaantje het pas nog aan je: ‘Hoe heet je eigenlijk?’ De ander heeft
geen flauw idee wat jouw naam is, maar wil het wel graag weten. Ook aan Jakob wordt
gevraagd: ‘Hoe is je naam?’ De Engel van de Heere staat tegenover hem. De Heere vraagt
niet naar de naam van Jakob omdat Hij zijn naam niet weet. Nee, de Heere vraagt ernaar met
als reden om deze naam te kunnen veranderen. Jakob antwoordt door zijn naam te noemen.
De reactie van de Engel is opmerkelijk: ‘Je naam zal voortaan niet Jakob zijn, maar Israél.’ De
Engel legt deze naam ook uit: ‘Je zult Israél heten, omdat je je vorstelijk gedragen hebt met
God en met de mensen.” Wat een bijzonder naam! Israél: vorst, strijder van God. Wat is de
betekenis van jouw naam?

Zingen: Psalm 135 vers 7 — ‘Isrel kwam door ’s Hoogsten hand in 't bezit van hunnen staat.’

Donderdag: In het land Kanaén
Jozua 4:1-9

Heb jij ‘gedenkstenen’ in je leven? Momenten, Bijbelteksten of materialen die voor jou van
grote betekenis zijn? Misschien hangt jouw doopkaart zichtbaar in je slaapkamer aan de muur.
Een gedenkteken aan de dag van jouw doop. Het volk Israél is de Jordaan overgestoken.
Opnieuw maakte de Heere een pad door het water. Nu geeft de Heere Zelf de opdracht voor
het oprichten van een gedenkteken. Elke stam moet een grote steen uit de bedding van de
rivier halen. Een wonderlijk gezicht: twaalf mannen dragen op hun schouder een grote steen.
Bij het legerkamp worden de stenen opgestapeld tot een groot gedenkteken. Bedoeld als
‘gedachtenis tot in eeuwigheid’ voor de Israélieten. Bij het binnentrekken van het land Kanaan
laat de Heere aan het volk zien dat het belangrijk is om Zijn grote daden te herdenken.

Om over na te denken: ‘Dat Israél nu zegge, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is’
(Psalm 118 vers 2).



Vrijdag: Bid om de vrede voor Jeruzalem
Psalm 122

In het Oude Testament lees je steeds opnieuw over oorlogen in Israél en om onvrede rondom
Jeruzalem. Denk maar eens aan de tijd van de richters, aan de jaren van de Babylonische
overheersing en aan alle keren dat de koningen ten strijde trekken tegen vijandige legers. In
Psalm 122 lees je dat David de stad Jeruzalem prijst en bidt om vrede voor de stad. Hij spreekt
de pelgrims aan die in Jeruzalem komen. Je hoort hun stemmen klinken, wanneer ze zeggen:
‘Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem! David doet een concrete oproep aan deze
pelgrims. Lees maar mee in vers 6: ‘Bid om de vrede van Jeruzalem; weél moeten zij varen
(=laat het goedgaan met hen) die Jeruzalem beminnen.’ Nog steeds klinkt deze oproep door
in onze tijd. Wie als toerist in Jeruzalem de lichtshow bezoekt in de ‘Tower of David’, ziet aan
het einde in laserlicht op de muur staan: ‘Pray for the peace of Jerusalem’. Bid jij vandaag voor
vrede in Jeruzalem?

Zingen: Psalm 122 vers 2 — ‘Bidt, met een algemene stem, om vrede voor Jeruzalem.’

Zaterdag: Een Licht tot heerlijkheid van Israél
Lukas 2:22-40

In de tempel staat een oude inwoner van Jeruzalem. Wat heeft hij lang naar deze dag
uitgezien! Zijn hele leven heeft hij verlangd naar de komst van de Messias. Eén ding wist hij
zeker: de Heilige Geest had beloofd dat hij niet zou sterven voordat hij Christus zou zien. In
zijn armen draagt hij nu dit Kind. Simeons hart is vol van vreugde. Hij spreekt al profeterend
over de Zaligheid, Die in zijn armen ligt. Hij noemt Jezus ‘een Licht tot verlichting der heidenen
en tot heerlijkheid van Uw volk Israél’. In de tijd waarin Simeon leeft, is het geestelijk donker.
Maar een kleine groep Joden ziet met verlangen uit naar de komst van Christus. Juist in deze
donkere tijd spreekt Simeon van Christus als een Licht. Deze Messias zal een Licht zijn tot
heerlijkheid van Gods volk Israél. Bid jij vandaag mee dat deze Messias in geloof mag worden
aanvaard door het Joodse volk?

Om over na te denken: ‘Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw
hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht
der heidenen’ (Jesaja 42 vers 6).

Zondag: Ingeént in de olijfboom
Romeinen 11:11-24

Misschien bekruipt jou dat gevoel ook wel eens dat wij als christenen boven het Joodse volk
staan. Zij verwerpen immers de gekomen Messias, terwijl wij geloven dat Hij al gekomen is.
Toch schrijft Paulus nadrukkelijk in zijn brief aan de Romeinen dat we ons niet boven de Joden
moeten verheffen. Weet je wat zo bijzonder is? Paulus schrijft in vers 11: ‘Door de val van de
Joden is de zaligheid toegekomen aan de heidenen, om hen jaloers te maken.’” In vers 15 lees
je dat de verwerping van het Evangelie door de Joden de verzoening is van de wereld. Juist
omdat de Joden het Evangelie niet wilde horen, is Paulus de wereld ingetrokken om op andere
continenten het heerlijke Woord van God te laten klinken. Paulus gebruikt het beeld van een
olijffboom om dit duidelijk te maken. Je leest over een olijfboom waarvan takken afgebroken
zijn. Daarmee bedoelt Paulus dat het ongelovige deel van de Joden van de olijfboom
afgebroken zijn. Op de plaats van de afgebroken takken zijn wilde takken ingeént in de boom.
Die wilde takken, dat zijn de heidenen. Zij mogen delen in de wortel en de levenssappen van
de olijffboom. Ben jij al door het geloof als wilde tak ingeént in deze vruchtbare olijfooom?

Zingen: Psalm 52 vers 6 — ‘Maar ik zal als d’ olijfboom groeien, in 't huis des groten Gods.’



Maandag: Het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 21:9-21

Wat een ervaring moet het voor de oude Johannes geweest zijn om iets te mogen zien van
het nieuwe Jeruzalem! In een gezicht neemt een engel neemt Johannes mee naar een hoge
berg. ‘Kom, ik zal je de bruid tonen, de vrouw van het Lam.” Vanaf die berg ziet hij iets wat zijn
ogen nog nooit gezien hebben. Hij schrijft erover: ‘Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe
Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man
versierd is.” Een bruid ziet er vaak zé mooi uit, dat de bruidegom zijn ogen niet van de bruid af
kan houden. De stad straalt van de heerlijkheid van God. Het is de plaats waar God woont.
Johannes ziet de stadsmuur, de fundamenten en de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Alles
blinkt van de edelstenen en de parels. Johannes’ ogen mogen iets zien van de onuitsprekelijke
heerlijkheid die er in Christus te vinden is. Ken jij die heerlijkheid ook?

Om over na te denken: ‘Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder’
(Galaten 4 vers 26).



