
Terugdenken. 

Psalm 105 (kerntekst vers 45) 

 

Het jaar 2020 is alweer bijna voorbij. Het is een bijzonder jaar geweest en we zullen het ons lang 

herinneren. Het is goed om voor jezelf het voorbijgegane jaar te overdenken. Als je dat nog nooit 

gedaan hebt, probeer het eens. Pak je agenda erbij, probeer hoogte -en dieptepunten terug te halen. 

Wat bracht het jaar jou?  

Een oud gedicht begint met deze regels:  

“Hoe vaak bent U dit jaar niet tot ons hart gekomen, 

Met leed en met geluk, met ziekten en met pijn”. 

Want als je zo het jaar overdenkt zijn er veel dingen gebeurt. En wij belijden toch dat niets bij geval 

gebeurt. Het komt van God. Hij wil ons hart bereiken met de dingen die in ons leven gebeuren. Dat 

kunnen mooie dingen zijn. Ook met geluk, voorspoed, wil de Heere dat we tot Hem komen. Hem 

dankend voor wat Hij geeft. Want had je het ernaar gemaakt dat Hij je dat goede gaf? Als het goed is 

maken Zijn zegeningen je klein. Er was ook ziekte en tegenspoed. Ook dat komt uit Zijn hand. 

Natuurlijk gaan ieders gedachten naar het virus. God gaf het om ons stil te zetten, om jou te laten 

terugkeren naar Hem. Heeft het dat ook uitgewerkt? Denken we er niet te weinig aan, en begint het 

al te wennen? Ik kwam een mevrouw tegen in onze gemeente die zei:” het is goed dat het schuurt, 

dat mondkapje, en dat we niet mogen zingen. Want dan zet het ons misschien tot nadenken”. Laten 

we er niet aan wennen. Want dan zegt het ons niks meer. Terwijl God ermee tot ons hart wil komen.  

Zo lezen we dat in deze psalm: het doel van de dingen die toen gebeurden was dat het volk Hem ging 

dienen.  

 

 

 

Hoe bracht jij het eraf?  

Johannes 16: 5-12 (kerntekst vers 9) 

 

Als je zo terugkijkt wat er het afgelopen jaar gebeurt is, kijk dan ook naar je eigen hart. Wat is 

daarmee gebeurt? Ben je een beter mens, een betere christen, geworden? Ik hoop dat je het 

geprobeerd hebt. Om aan al de eisen van Gods heilige wet te voldoen. Zo te leven als Hij wil. Dan kan 

het nu zo zijn dat je denkt dat je het er aardig vanaf gebracht hebt. Je deed geen grote zonden. Je 

leefde best netjes. Let op wat de Heere Jezus hier zegt. Hij zegt tegen Zijn discipelen dat het beter is 

dat Hij weggaat, want dan stuurt Hij de Heilige Geest. Die zal de wereld overtuigen van zonde, 

gerechtigheid en oordeel. De wereld betekent waarschijnlijk de ongelovige Joden, maar ook de 

heidenen, wij dus.  In de volgende verzen lees je de uitleg. Zonde. Wat zijn jouw zonden? Het is goed 

om jezelf af te vragen welke zonden jij vandaag, dit jaar, deed.  Wat dacht je over die ander? Over 

God? Waar praat je over? Wat doe je, vooral als niemand je ziet? Er gebeuren dingen die niet gaan 

zoals wij zouden willen. Zeker dit jaar, en deze decembermaand. Zijn we dan ontevreden, 

teleurgesteld in God? In dit gedeelte wordt het ongeloof als de ergste zonde benoemd. Dat gold voor 

het joodse volk toen, maar ook voor jou nu. Geloof jij dat Jezus jouw Redder is?  Daar gaat het om.  

Dat kun je niet geloven van jezelf, maar daarom kwam de Heilige Geest. Hij zal overtuigen, staat er. 

Dat is een belofte. Bid dan dat Hij ook jou wil overtuigen van deze grote zonde. Als je wel gelooft dat 

Hij je Redder is, zal het ongeloof vaak de kop opsteken. Daarom hebben we de Heilige Geest elke dag 

weer nodig.  



 

God begint 

Lukas 1: 26- 38 

 

We lezen makkelijk over dingen heen, zeker als je al jaren de Bijbel hoort, en bekende 

geschiedenissen zoals deze leest. We weten het al. Het is zo bekend, de woorden dringen nauwelijks 

meer tot ons door. Daarom is het goed om ook eens een andere vertaling te lezen, of probeer zo te 

lezen alsof je de Bijbel voor het eerst leest. Want het is zo veelzeggend wat hier staat: de engel werd 

door God gezonden. God zond! We komen dat heel vaak tegen in de Bijbel. Het begint altijd bij God. 

In de eeuwigheid, voor de wereld er was, de schepping, en na de zondeval was God de eerste die 

sprak van redding. Het is een vaste lijn in de Bijbel. God zegt het ook van Zichzelf in de Openbaring: Ik 

ben de Alfa en Omega: Ik ben het Begin en het Einde. Het komt samen in de bekende tekst: Want zo 

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God had lief. De mens zocht God niet. Had Hem 

niet nodig. Maar God wilde niet dat zondaren verloren zouden gaan. En dat wil Hij nog steeds niet. 

Geloof de mensen niet die zeggen dat de God van de bijbel een harde God is. We kunnen zo duidelijk 

lezen dat Zijn hart vol liefde is voor zondaren. Als Hij niet begonnen was, en steeds weer wil 

beginnen, heel persoonlijk in een hart, zou er nooit iemand zalig worden. Heb je dat in je eigen hart 

al ontdekt? Uit jezelf vraag je niet naar Hem. Tot Hij begint! 

 Doe daarom als Maria; geloof en overdenk het woord van de Heere. Want Zijn naam is Jezus: Hij zal 

Zijn volk zalig maken, verlossen, van hun zonden.  

 

Daarom kwam Hij. 

Johannes 1: 14-18 (kerntekst vers 16) 

 

We lazen eerder deze week dat wij door de Geest overtuigd moeten worden van onze zonde: de 

zonde van ons ongeloof. Als het licht van de Geest in ons hart schijnt zien we hoeveel zonde er in is. 

Dan kunnen we niet zonder ons te schamen terug kijken op het afgelopen jaar. Dan zullen we zien 

dat we de Heere Jezus nodig hebben. Wat wordt kerst dan een wonder. Zoals we dat in dit gedeelte 

lezen. Hij werd mens, woonde bij ons. Maar zo anders dan wij zijn; Hij had geen zonde. Johannes zegt 

dat wij allen uit Zijn volheid genade op genade hebben ontvangen. Bij Hem is een volheid van 

genade. Een fontein, een stroom, een oceaan. Eindeloos veel genade. Omdat Hij mens werd en 

Zichzelf vrijwillig, uit liefde,  overgaf voor zondaren, voor vijanden. Voor al die mensen die in hun 

leven zien dat ze de wet niet kunnen houden. En dus zichzelf niet kunnen redden door het te 

verdienen. Alles wat je nodig hebt is bij Hem. Vergeving, genade, wijsheid, rechtvaardigheid, 

heiligmaking en verlossing. Elke geredde zondaar zal belijden dat hij alles aan Jezus te danken heeft. 

Zo voerde God Zijn plan om de wereld te redden uit. Door Zijn Zoon te sturen. Probeer niet langer 

jezelf te redden; het gaat je niet lukken. Want wij horen bij de duisternis die het niet begrijpt, en bij 

die wereld die Hem niet kent. Vandaag is het Kerst. Zo anders misschien dan andere jaren. Toch 

hetzelfde. Want Jezus Christus is gisteren en vandaag Dezelfde, en tot in eeuwigheid. Nog steeds is 

Zijn liefste werk zondaren redden.  

 

Zie je het?!  

Johannes 1: 19-27 (kerntekst vers 26) 

 



De mensen komen vragen wie hij is, deze wegbereider van de Heere Jezus. We lezen in andere 

gedeelten dat Jezus over hem zegt dat er niemand meer is dan Johannes de Doper. Hij noemt hem 

een brandende en lichtende kaars. Maar wat is deze man zelf bescheiden, ootmoedig en nederig!   

Ik ben maar een stem. Zelfs Zijn sandalen vastmaken zou nog teveel eer voor hem zijn. Wat een les 

voor ons. Wij kijken snel op anderen neer, en vinden het belangrijk wat andere mensen over ons 

zeggen. Wat maakt dat allemaal uit als de Heere Jezus tegen ons zal moeten zeggen: Ik heb je nooit 

gekend. Johannes gaat uitleggen dat hij de Christus niet is, maar dat Christus wel tussen hen in staat. 

Ze kennen Hem niet. Ze zijn blind. Ze verwachtten de komt van de Messias. Daar waren ze veel mee 

bezig. En nu Hij er is? Ze zagen Hem niet, namen Hem niet aan en geloofden niet in Hem. Dat bleef zo 

tijdens Zijn leven op aarde. Hoe is dat voor jou? Je hoort over Hem preken en leest over Hem. Zie je 

Hem? Hoor je Zijn stem? Wat slapen veel kerkmensen. We weten toch van het grote gevaar dat ons 

bedreigt: leven en sterven zonder Hem te hebben leren kennen. Wij zijn de mensen die de weg 

weten. Als we die weg dan niet gaan, zal het ons altijd aanklagen. Vandaag, als je Zijn stem hoort, 

verhard je niet , maar laat je leiden. Geef je over aan Hem die midden tussen ons staat. Zo laag 

daalde Hij af. Mens zoals wij. Die miljoenen eens zaligen zal, staat in een bekend kerstlied. Jij kan 

daar nog bij!  

 

 

Jezus komt! 

Openbaring 22:12-21(kerntekst vers 12) 

 

We lezen hier de afscheidswoorden van de Heere Jezus. De laatste woorden die Hij spreekt tot 

Johannes. Het einde van de Bijbel. Ik kom spoedig, zegt Hij. We horen weleens over mensen die 

denken te weten wanneer Hij komt. Maar het is nog niet uitgekomen. We lezen in de bijbel vaak dat 

niemand weet wanneer die dag komt. Alleen de Vader zelf. Christus komt ons vergelden naar onze 

werken. Dus het komt erop aan wat je doet. Wij denken dat het erom gaat of je gelooft, bekeert 

bent. Maar het gaat er ook om wat je doet. Niet omdat we met goede werken iets kunnen verdienen. 

Maar ze zullen uit genade beloond worden. En de boze werken zullen gestraft worden. In vers 14 

staat ook: zalig zijn zij die Zijn geboden doen! We lezen hierover in Mattheus 25. De hongerigen eten 

geven, vreemdelingen onderdak geven, gevangenen bezoeken. Ergens anders staat dat weduwen en 

wezen bezoeken tot de daden van het geloof hoort. Zo wordt het geloof praktijk in het leven. Zoals 

de samenvatting van de wet is: God liefhebben en de naaste. Niet voor jezelf leven. Het gaat hier 

over het verlangen van de gelovige, de bruid, naar Zijn komst. Want de bruid wil bij de bruidegom 

zijn! Misschien verlang je helemaal niet naar Zijn komst. Want je hebt het hier prima naar je zin. Of je 

bent er bang voor. Omdat je bij de mensen hoort die in vers 15 genoemd worden. Dan mag je 

inderdaad bang zijn. Maar laat die angst je aan Zijn voeten brengen. Hij roept je vandaag weer: Als je 

dorst hebt, kom! Je kunt het water van het leven voor niets krijgen.  

 

Het einde 

1 Petrus 4: 7-11(kerntekst vers7) 

 

Ja, het einde van het jaar 2020 is dichtbij. Nog een paar dagen, die zo anders zijn dan andere jaren. 

Weinig bijeenkomsten, niet in de gemeente en niet met je familie. Probeer het van de positieve kant 

te zien: meer tijd om na te denken over het einde. Meer tijd om met een goede vriend of met familie 

te praten over het oude jaar, het nieuwe jaar, de dingen die je bezig houden. Petrus schrijft hier: het 



einde van alle dingen is nabij. Niet alleen het eind van het jaar, maar van alles. Er zal niet meer 

gepreekt en gebeden worden. Dat hoeft niet meer, want als het einde van de wereld komt is Gods 

huis vol. Dan gaat de hemel open en komt Christus terug. We zullen voor de grote witte troon staan. 

Dan zullen de goddelozen er niet meer zijn. En de gelovigen zullen God dag en nacht dienen. Tot die 

tijd komt moeten we nuchter zijn en waken in de gebeden. Dat kan alleen als je alle dingen om je 

heen niet het belangrijkste vind. Mooie spullen, studie, werk en vrienden. Allemaal mooi, maar laat 

het je niet in beslag nemen. Als je ziet dat het einde van al die dingen eraan komt, zul je er niet op 

bouwen. Want uiteindelijk heb je er niets aan. Dan wordt het gebed belangrijk. Want je ziet wat er in 

je hart leeft. Dat je toch zoveel van al die tijdelijke dingen houdt. En er zoveel energie in stopt. Zodat 

je niet kunt waken over je ziel. De bijbel waarschuwt ervoor: Efeze heeft haar eerste liefde verlaten, 

en Laodicea is lauw geworden. Dat gevaar bedreigd ons ook, en we zien het om ons heen, in de 

kerken, en in ons eigen hart. Waakt in het gebed, want Gods huis is nog niet vol! Bid of er ook een 

plaats voor jou mag zijn.  

 

 

 


