
Weekthema: (Be)roeping  
 
Dinsdag  
Leer mij Uw weg (1) 
Lezen: Psalm 119: 25-32 
 

Heel vaak denken wij dat we zelf onze weg kunnen kiezen. En dat doen we dan ook. Ik doe wat ik wil. 

Onze keuzes worden gemaakt vanuit de verlangens van ons hart. Dat zijn zondige, verkeerde 

verlangens. Onze natuur is verdorven. Dat voelde de dichter van deze psalm ook. De neiging tot 

aardse genoegens. ‘Mijn ziel kleeft aan het stof’, zegt hij. 

Het duidt waarschijnlijk ook op een zwaar lijden, op een moeilijke weg in het leven. 

 

En daarom bidt hij om levendmaking. Om door het Woord van God opgericht te worden. Hij bidt 

hartstochtelijk om levenskracht en levenslust. De dichter heeft de Heere alles mogen voorleggen en 

het in Gods handen kunnen leggen. Nu heeft hij maar één begeerte: om de weg van de Heere God te 

gaan. En het wonder is dat de Heere ook in alle dingen van het leven wil zijn. In al je keuzes. 

 

In deze verzen gaat het vijfmaal over wegen of een weg. Het leven is: een bepaalde richting gaan. In 

het leven met de Heere zijn we niet gericht op onszelf, maar op God. Bid je ook om die weg? Dan wil 

Hij ons die weg ook duidelijk maken. Dan klem je je vast aan het Woord. Leeft dat in je hart? ‘Heere, 

maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend.’ 
 
Woensdag  
Leer mij Uw weg (2) 
Lezen: Psalm 119: 33-40 
 

Op de vraag wat jouw roeping is en op de vraag hoe God jouw leven leidt, is niet zo makkelijk een 

antwoord te geven. Gods Woord is niet een soort instructieboekje, waarin helder staat opgeschreven 

wat je in bepaalde gevallen moet doen. Jawel, Gods geboden zijn het richtsnoer van ons leven. Maar 

de leiding van de Heere is een persoonlijke zaak. Die kan voor jou weer anders zijn dan voor anderen. 

Hij leidt ieders leven. 

 

Dat komen we in dit gedeelte tegen. De dichter wijst op zijn eigen onwetendheid en dat hij alles van 

de Heere wil ontvangen. Wat heeft hij nodig? Verstand (vs. 34), treden in Gods spoor (vs. 35), een 

neiging tot Gods getuigenissen (vs. 36) en dat zijn ogen afgewend worden van de ijdelheid, van de 

vergankelijke dingen (vs. 37). 

 

Ken jij ook dat verlangen? Dan wil je je toevertrouwen aan de Heere, omdat je ontdekt hebt dat Hij 

veel beter weet wat goed voor je is dan jij zelf. Omdat je Hem hebt leren kennen als Borg en 

Zaligmaker. Omdat je ontdekt hebt dat de Heere je wil redden uit je ellende en de verlorenheid van 

je leven. En dat kost je jezelf, want dat betekent dat je niet langer zelf kiest en beslist wat jij graag 

wilt, maar dat je vraagt: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ 
 
Donderdag 
Genoeg (1) 
Lezen: 1 Timotheüs 6: 6-12 
 



Wij leven in een land van overvloed. Het is voor ons gewoon geworden. En het lijkt alleen maar beter 

te worden. Als je hard werkt, kun je veel verdienen. En met een goede opleiding is er een aanzienlijke 

kans op een baan. Dat is natuurlijk fijn. Daar is op zich niets mis mee. 

 

We mogen onze krachten en gaven inzetten. Dat is onze roeping. Daarover lezen we in de Bijbel en ik 

hoop dat je dat ook doet. Maar de tekst van vandaag heeft wel een aantal raadgevingen voor ons. 

Het heeft ook een andere kant. ‘Wij hebben niets in de wereld gebracht.’ Alles wat we hebben, 

hebben we uit Gods hand ontvangen. We zijn maar rentmeesters. En het gaat in al die dingen niet 

om ons. Of wel? De eer van dat alles komt de Heere toe. 

Dat is het doel. En dan zijn er bepaalde beroepen die hier onverenigbaar mee zijn. Let je daarop in je 

keuzes? 

 

We zullen niets van al onze prestaties kunnen meenemen. We kunnen niets daarvan eruit dragen. 

Onze taak en roeping moet geen afgod worden. Je werk kan je alles zijn. Maar er is iets wat daar ver 

boven uit gaat. Paulus wist er iets van: Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. 
 
Vrijdag  
Genoeg (2) 
Lezen: Filippenzen 4: 1-14 
 

Waarmee ben jij tevreden als het gaat om je taak en plaats in onze maatschappij? Misschien mag je 

je talenten inzetten tot nut van de naaste. Of straks, als je je studie afgerond hebt, binnen een bedrijf 

je plaats krijgen. Of als moeder in het gezin een taak op je nemen. 

 

Wat heerlijk als je daarin de zegen van de Heere mag ervaren. Dan gaat het niet om meer en beter. 

Als we voedsel en deksel hebben is het genoeg, zegt Paulus. Voldoende te eten, kleding en een dak 

boven ons hoofd. En daarmee tevreden. Dat moet onze houding stempelen. 

 

De duivel zit ook niet stil. Als je nadenkt over wat je wilt doen, is hij erbij. 

Er is namelijk een grote verzoeking door onze hebzucht en grootsheid. Het is de droom van velen om 

rijk te worden. En rijkdom op zich is niet verkeerd. Abraham en Job hadden vele bezittingen. Maar 

een christen is toch vergenoegd (tevreden) met zijn grootste schat. Dat is de hemelse schat. Die niet 

roest en verderft. Dat is vergeving van zonden, vrede met God en het eeuwige leven door het geloof 

in Christus. 

 

Ook de gelovigen kunnen in de verleiding komen van de geldzucht. Maar dat is een gevaarlijke weg. 

Sommigen zijn daardoor afgedwaald van het geloof lezen we. En dat wil je toch niet? 
 
Zaterdag  
In dienst van God (1) 
Lezen: Mattheüs 25: 14-23 
 

In het spreken over werk en je gaven, denk je aan je talenten. Wij hebben allemaal talenten in de 

ogen van God. Alles waardoor wij God kunnen verheerlijken, is een talent. De bekende prediker Ryle 

zegt hierover: ‘Onze gaven, onze invloed, ons geld, onze tijd, onze kracht, onze zintuigen, onze rede, 

ons intellect, ons geheugen, onze genegenheden, onze voorrechten als leden van de kerk van 

Christus en als mensen die de Bijbel bezitten, al deze dingen zijn talenten.’ 

 



Het is duidelijk dat die talenten niet in de eerste plaats gaan over natuurlijke talenten, zoals goed zijn 

in een bepaald vak of muzikaal zijn. Het gaat om Gods Koninkrijk. Om het dienen, het bidden, 

spreken, onderwijzen. Kortom: een taak in de dienst van God. 

 

Die talenten komen bij God vandaan. Alles wat wij hebben, is in bruikleen van God. En de een krijgt 

meer dan de ander. Sommigen krijgen bekwaamheid tot meerdere taken, anderen ontvangen een 

andere roeping. De meester in deze gelijkenis geeft aan zijn drie slaven niet evenveel, maar aan een 

ieder naar zijn vermogen (bekwaamheid), vers 15. De Heere vertrouwt ons Zijn geestelijke goed toe, 

afhankelijk van onze vermogens. Hij kent onze draagkracht. Hij vraagt geen onmogelijke dingen van 

ons. 

 

Ken je deze roeping? Daarin ligt een verantwoordelijkheid. Vergeet niet: de Heere komt erop terug. 
 
 
Zondag  
In dienst van God (2) 
Lezen: Mattheüs 25: 23-30 
 

De eerste twee slaven in de gelijkenis nemen hun verantwoordelijkheid. Hun heer prijst hen om hun 

ijver en inzet. De nadruk valt op het getrouw zijn. Getrouw in het lezen, bidden, de kerk, de 

vereniging. En ook getrouw in het werk dat je mag doen. Die twee slaven namen het geld dat ze 

ontvingen en handelden daarmee. Zij hebben het geld gebruikt waar het voor bedoeld was. En ze 

hebben winst kunnen maken. 

 

Die getrouwe slaven mogen delen in de vreugde van de Heere. Ze worden geprezen. Zij zullen meer 

ontvangen dan die talenten die ze eerst ontvangen hebben. Ze ontvangen de hemelse heerlijkheid. 

 

Maar de luie slaaf die het ene talent ontving, komt er niet best af. Hij heeft zijn talent begraven. Hij 

dacht dat hij geen gelegenheid had om God te dienen. Hij wordt daarvoor gestraft. Hij komt in de 

buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. 

 

Hoe is het met jouw talenten? We kunnen geen excuus hebben. Het kan een eenvoudig talent zijn. 

Maar ken je iets van die ijver? Is het je gebed: ‘Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw 

dienst besteden’? Dat is geen zware dienst. Nee, dat is een heerlijke dienst! 

 
 
Maandag  
Volg mij! 
Lezen: Markus 2: 14-17 
 

Wie had gedacht dat de Heere zelfs een tollenaar zou opnemen in Zijn eigen discipelkring? Zoiets is 

onbegrijpelijk. En toch gebeurt het. Levi, dat is dezelfde als Mattheüs, moet zijn tolhuis verlaten. Hij 

aarzelt geen moment als de Heere hem krachtig roept: ‘Volg Mij.’ 

 

Volgen. Zijn hele leven in dienst van de Heere stellen. Zijn discipel zijn. Het is nogal wat en toch kan 

Mattheüs geen nee zeggen. Mattheüs is zich bewust van zijn zondige leven en wil daarmee breken. 

Hij kan er niet meer in blijven. Hij wil zijn leven in Gods dienst besteden. En zo gebeurt het dat 

Mattheüs, die een tollenaar geweest is, een evangelist is geworden. Ja, zelfs de discipel die het leven 

van de Heere Jezus het uitvoerigst heeft beschreven. 



 

We worden geroepen de Heere te volgen. In heel ons leven. In alles wat we doen. Om de Heere te 

bedoelen en niet onszelf. Ken jij iets van dat volgen? Wat zou het heerlijk zijn als je net als Mattheüs 

een dienstknecht van Hem mag zijn. De Heere roept ook nog jonge mannen tot het ambt. Van een 

tollenaar tot predikant. Zou dat nu niet meer kunnen? 
 
 


