Bijbelleesrooster HJW dinsdag 3 t/m maandag 9 maart 2015

Thema DE WOESTIIN ALS PLAATS VAN HOOP

Dinsdag 3 maart
Thema DE WOESTIIN ALS PLAATS VAN HOOP
Genesis 16

Opgezocht in de woestijn

Een woestijn. Als je in Nederland blijft zul je daar niet komen. Want Nederland is geen
woestijngebied. Echter, binnen en buiten de woestijn kan iedereen vanwege levensomstandigheden
in een soort woestijnsituatie terecht komen. Kaal, triest en troosteloos wordt het dan.

Hagar bevindt zich in de woestijn. Ze kwam er toen ze wegvluchtte bij Sarai vandaan. Zij, in
verwachting, liet Sarai voelen dat die dat niet had. En Sarai liet Hagar toen voelen, dat ze maar een
slavin was. Menselijke zonde heeft ons in het begin buiten het paradijs gebracht - zeg maar: in de
woestijn. Dat zie je ook hier weer gebeuren.

Verwonderlijk dat God een mens daar niet laat zitten. “En de Engel des Heeren vond haar aan een
waterfontein in de woestijn.” Alsof Hij haar gezocht heeft. En dat is ook zo. Wij hebben te maken met
een God die mensen in de ellende als gevolg van de zonde opzoekt. Dat mogen we nog steeds
meemaken. Verwonderd roep je dan uit: Gij, God des aanziens!



Woensdag 4 maart
Thema DE WOESTIIN ALS PLAATS VAN HOOP
Exodus 3 :1-10

Geroepen in de woestijn

Als asielzoeker is prins Mozes in Midian terechtgekomen en als schaapherder is hij in de woestijn. In
zulke omstandigheden zeg je: mijn carriére is voorbij. Wie weet me nog te vinden?

God weet Mozes te vinden. Plotseling wordt Mozes daar een doornstuik gewaar, die in de brand
staat, maar niet verbrandt. En God zegt Mozes: |k ben de God van uw vader, Ik heb de verdrukking
van Mijn volk gezien, en hun geroep gehoord, en |k ga Israél verlossen. En Hij heeft een roeping voor
Mozes. Want Mozes moet naar Farao toe, en het volk uit Egypte leiden.

Zeg niet te snel: God doet niets meer. Denk niet te viug: ik heb geen functie meer. Meen niet, dat je
altijd voor het verleden moet blijven viuchten. God is er. En Hij had en heeft grote plannen. En Hij
heeft bij Mozes al laten zien dat Hij kleine, schuldige en uitgerangeerde mensen weer een nieuw
leven kan geven. Christus werd geroepen. En er gaat nog steeds een roep uit om van Hem gediend
te zijn. Dan zul je van Hem leven en God dienen. Geroepen in de woestijn, wie had dat gedacht?

Donderdag 5 maart
Thema DE WOESTIJN ALS PLAATS VAN HOOP
Exodus 14 :9-22

Gered in de woestijn

Een rampplaats is deze woestijn volgens Israél. Nu zitten ze hier vast voor de Schelfzee. De
Egyptenaren komen hen achterna. Ondanks de verdrukking die ze in Egypte meemaakten, zeggen ze:
we waren daar beter af dan hier.

Een reddingsplaats wordt deze woestijn. God had hen deze kant op laten gaan. God ging heil aan hen
bewijzen. “lk zal voor u strijden en Gij zult stil zijn”. Hij laat het water van de Schelfzee zich scheiden.
Israél kan door de zee trekken. En als de Egyptenaren achter hen aankomen verdrinken ze in het dan
terugkerende water.

Een plaats zonder middelen en mogelijkheden, dat is de woestijn. En je kunt er zomaar zitten. “Als
mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek, en ‘k overstelpt was door
ellend’”. Dan is het uit. Behalve als God redt. Laat Hij nu zo’n God wezen. Zijn Zoon is gekomen. Zijn
naam is Jezus (=Zaligmaker, Redder). Wij mogen met Israél meemaken, dat je soms voor je redding in
die hopeloze woestijn moet komen!



Vrijdag 6 maart
Thema DE WOESTIIN ALS PLAATS VAN HOOP
Exodus 19 :1-11

Godsontmoeting in de woestijn

In de woestijn verwacht je niemand, want daar is niemand. In Exodus 19 lezen we echter dat Israél in
de woestijn God ontmoet. Op een manier die hen voorlopig halt laat houden.

God spreekt en het volk — Mozes voorop — luistert. God sluit Zijn verbond met het volk en het volk
ontvangt. God komt en het volk heiligt zich. Deze tijd stempelt heel Israéls verdere geschiedenis. Dat
is te zien aan de tabernakel die meegaat. De wet die Israéls volksleven bepaalt.

Je zou misschien niemand verwachten in de lege, kale en dorre tijd die je soms - misschien nu wel - in
je leven meemaakt. De God die zich in de woestijn aan Israél heeft gegeven is er echter ook vandaag
om te spreken, Zijn verbond te geven. Hij wil tot ons komen.

Wat doe je dan? Luisteren, ontvangen en je heiligen. Daar is in de woestijn ook ruimte en tijd voor.
Het wordt voorlopig halt houden. En het wordt een tijd, die je leven zal stempelen.

Zaterdag 7 maart
Thema DE WOESTIIN ALS PLAATS VAN HOOP
Psalm 63

Dorst naar God in de woestijn

Je mist een vriend, je mist geld, je mist geluk en je verlangt naar... God. Dat lijkt vreemd. Maar het is
net zo vreemd als dat David in de woestijn de geborgenheid van thuis, de veiligheid van een vredige
situatie en allerlei normale voorzieningen mist en zijn ziel dorst naar God. “Mijn ziel dorst naar U;
mijn vlees verlangt naar U, in een land dor en mat, zonder water.”

Mooi is dat: in de woestijn, een gebied zonder water, dorsten naar God. Dat is ook helemaal op Zijn
plaats. Want God is de Dorstlesser bij uitstek. God geeft meer dan iemand anders waar je ziel
behoefte aan heeft: geborgenheid, gezelschap, vrede, veiligheid. Dat IS Hij!

Het heeft alles te maken met Jezus Christus, die onze Vrede is, het water des levens, het brood des
levens, de goede Herder, die Zijn leven stelt voor Zijn schapen. Alleen al voor die dorst naar God is
die woestijn van gemis een waardevolle plaats. Eén ding is zeker: als je naar God dorst, zul je niet van
dorst omkomen.



Zondag 8 maart
Thema DE WOESTIIN ALS PLAATS VAN HOOP
Lukas 4 :1-13

Jezus in de woestijn

Je zou Jezus misschien niet in de woestijn verwachten. De Zoon van God hoort in de hemel, niet op
de aarde; in het paradijs, niet in de woestijn. Maar Hij is daar gekomen waar wij zijn: buiten het
paradijs, in de woestijn. Zo moest het.

De Geest leidt Hem er heen. Het is Gods weg voor Hem. En hier verzoekt de duivel Hem. Door Hem
voedsel, macht en eer aan te bieden. Jezus houdt Zich echter continu aan Gods woord en pareert
hem daarmee.

Hier in de woestijn zien we, dat Jezus het goedmaakt, waar Adam in de zonde viel. Adams verzoeking
in het paradijs resulteerde in de breuk met God. Jezus staan blijven in de woestijn zal straks via
Golgotha resulteren in het herstel van de breuk met God.

De duivel is sterk. Wij zijn zwak. De verzoekingen zijn zwaar. Wij mogen hopen op de Heere Jezus die
onze Redder en Verlosser is. Hij is daar geweest waar wij zijn.

Maandag 9 maart
Thema DE WOESTIIN ALS PLAATS VAN HOOP
Openbaring 12: 6-18

Kerk in de woestijn

Net als Israél een tijd in de woestijn geweest is, bevindt de christelijke kerk zich in de tijd van Jezus
lichamelijke afwezigheid op aarde in de woestijn. Dat duidt op haar bevrijding: ze is niet langer
dienstbaar in Egypte. Dat duidt op een tijd van verzorging door God, want hoe zou het in de woestijn
zonder Gods zorg anders kunnen? Het is ondertussen een barre plaats, waar het niet meevalt en
waar van alle kanten gevaar dreigt.

Als jij van de kerk bent door bekering en geloof in de Heere Jezus, dan heb je vijanden. Vlees, wereld
en duivel. De kerk in deze wereld wordt verdrukt. Soms valt de draak de kerk te vuur en te zwaard
aan (Nigeria, Syrié). Soms probeert de draak de mensen gewoon van de kerk los te weken en de
voormalige christenen bieden het gebouw te koop aan (Nederland).

De vrouw in de woestijn ontvangt ondertussen van de Heere twee vleugels. Geloof en gebed zijn ze
nogal eens genoemd. Daar kan de kerk (jij!) mee vliegen, vluchten. Eén ding is zeker: God bewaart
Zijn kerk. En de kerk zal haar woestijnreis eindigen in het beloofde land.



