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November 2016 

Weekthema: Vreemdeling of vrijbuiter?   

 

Maandag  

Woon als vreemdeling in dit land 

Lezen: Genesis 26: 1-6 

In Gerar, een stad aan de zuidgrens van Palestina, dichtbij Gaza, verscheen de Heere aan 

Izaäk. Er was honger in het land. Wat moest Izak doen? Blijkbaar lag het in het voornemen 

om naar Egypte te trekken. Maar de Heere zegt: ‘Trek niet af naar Egypte, woon in het land 

dat ik u aanzeggen zal’. De Heere geeft een aanwijzing én een belofte. De aanwijzing: ‘Woon 

als vreemdeling in dit land.’ De belofte: ‘Ik zal met u zijn, en zal u zegenen’. We komen de 

gedachte van de vreemdelingschap al tegen bij Abraham, de vader van alle gelovigen. 

Beleven wij het vreemdeling zijn hier op aarde? Je kunt je afvragen of je de wereld daarbij 

geheel moet ‘afschrijven’ of aanvaarden. We moeten hier in ieder geval onderscheid maken. 

We kunnen de wereld aanvaarden, zodat en omdat we als vreemdeling daarin onze dienst 

kunnen doen. Maar we moeten het verkeerde en zondige begin erin verwerpen. Zo mogen 

we belijden en bidden: ‘Ik ben, O Heer, een vreemd’ling hier beneên. Laat Uw geboôn op reis 

mij niet ontbreken.’ 

 

Dinsdag  

Mozes vluchtte voor Farao 

Lezen:  Exodus 2: 11-15 en Hebreeën 11: 24-26 

Mozes is inmiddels een volwassen man. Hij heeft zijn vorming ontvangen aan het hof, bij de 

dochter van Farao. Toch trekt zijn hart naar zijn eigen volk, dat van Israël. Een man van 

Egypte is hij niet geworden. Dat blijkt wel uit deze geschiedenis. Als hij de verdrukking van 

zijn volk ziet, blijkt hij plotseling één met hen te zijn. Die keus komt op uit zijn hart. De 

schrijver aan de Hebreeën laat licht schijnen over de handelswijze van Mozes: hij neemt het 

voor lief om met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Hij kiest liever de 

versmaadheid van Christus dan de schatten van Egypte, ziende op de uiteindelijke uitkomst. 

De goede keus – ja, die heeft Mozes onmiskenbaar gemaakt. Dat is hem uit genade gegeven. 
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Maar tegelijkertijd blijkt deze zelfde Mozes een mens met een bruisend en overmoedig hart 

te zijn. Zijn handelswijze toont zijn overmoedige en impulsieve reactie. Het gevolg is dat hij 

vluchten moet. Wat heeft Mozes en wat hebben wij allen nodig de bediening van Hem Die 

rein van hart en handen is: De Heere Jezus. Die de wil van Zijn Vader volkomen deed. ‘O 

Zoon, maak mij Uw beeld gelijk’ (Berijmde Tien Geboden).  

 

Woensdag  

Recht aan wees en weduwe 

Lezen: Deuteronomium 10: 12-22 

Gods trouwe zorg en bewaring in het leven van Zijn volk vraagt om dankbare erkenning. 

Mozes houdt het volk hier de spiegel voor. ‘Wat vraagt de Heere van u? Toch niets anders 

dan hem te dienen en in Zijn wegen te wandelen?’ Welnu, dat moet uitkomen in alle 

aspecten van het leven. Onder meer in het oog hebben voor wat zwak en kwetsbaar is. Is zo 

ook niet de Heere ten opzichte van Zijn kinderen? Dan moet dat een weerspiegeling vinden 

in mijn omgaan met anderen! Hier worden de weduwen en de wezen genoemd, alsmede de 

vreemdelingen. In het oude Oosten veelal rechteloze en machteloze mensen, door anderen 

uitgebuit. ‘Zo zal het onder u niet zijn!’, zegt de Heere. Zo zal het ook onder ons niet zijn! 

Niet in onze samenleving en nog minder onder hen die zich christen nemen. De Heere komt 

voor ze op. Ze hebben bij Hem een speciale plaats. Laat ook ons hart voor de kwetsbaren en 

zwakken open staan. wie door genade zelf voorwerp van Gods barmhartigheid is geworden, 

die zal erop gericht zijn ook anderen barmhartig te zijn. ‘Het is de Heer’ die het recht der 

armen, der verdrukten gelden doet…’ (Ps. 146) 

 

Donderdag  

Ook de vreemdeling 

Lezen: Ezechiël 47: 21-23 

Nadat de grenzen van het land zijn vastgesteld, vindt de verdeling ervan plaats. Daarbij valt 

het op dat niet alleen de twaalf stammen van Israël, oorspronkelijke Joden dus, maar ook 

vreemdelingen door loting een stuk grondgebied ontvangen binnen het stamgebied, waar ze 

zich bevinden. Natuurlijk geldt dit niet voor alle vreemdelingen zondermeer. Het gaat om 

diegenen, die in de samenleving van Israël geïntegreerd zijn. Die daarbinnen een gezin 
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hebben gesticht. En die dat nooit was gelukt, wanneer ze zich niet bij de Heere hadden 

aangesloten om Hem te dienen en om Zijn Naam lief te hebben en om Hem tot knechten te 

zijn (Jes. 56:6). Het is de Heere niet slechts om Israël te doen, maar Hij wil dat via Israël ook 

de heidenen tot Zijn volk gaan behoren. Dat de heidenen, jaloers op het geheim van Gods 

volk, zeggen: Komt en laat ons opgaan tot de berg van de Heere en tot het huis van de God 

van Jakob, opdat Hij ons leert van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen (Micha 4:2). Is 

het ons daar ook om te doen? Dat ook ‘vreemdelingen’ onder ons een plaats krijgen? Zien ze 

in ons iets van de genade en liefde van Christus, zodat ze jaloers worden?   

 

Vrijdag  

Jezus over vreemdeling zijn 

Lezen: Mattheüs 25: 25-36 

De mensenzoon – met die naam noemt Jezus Zich geregeld in het evangelie. Maar dán vaak 

als de Herder die verloren mensen zoekt en Zijn leven voor ze inzet. Juist in de 

lijdensaankondigingen heet Hij de Mensenzoon. Straks stelt het evangelie ons Hem voor 

ogen als de Gekruisigde. Maar de dag komt dat we Hem zien zitten op Zijn troon! Dan wordt 

onthuld dat Hij de Mensenzoon is uit de profetie (Daniël 7: 13, 14): de Koning die namens 

God rechtspreekt over alle volken. Maar zal Hij dan niet de mensen aan de onderkant 

vergeten? En de kant van de machtigen kiezen? Nee, want het zijn de volken waarvan in 

hoofdstuk 24: 14 staat dat hun het evangelie is verkondigd. En de maatstaf waarnaar Hij 

oordeelt is: of dat evangelie iets heeft uitgewerkt. Namelijk: dat de volken goede herders zijn 

geworden voor diegenen voor wie Jezus altijd de Herder was, en nog is. De gehavende en 

geschonden levens. Jezus vereenzelvigt Zich met vreemdelingen, mensen die lijden onder 

gebrek en ziekte, gevangen. Wat wij aan hén doen ziet Jezus als aan Hémzelf gedaan. Met 

wat we jegens hen nalaten treffen we Hemzelf. Wat betekent dat voor jou?  

 

Zaterdag  

Op de vlucht om het Woord te verkondigen  

Lezen: Handelingen 8: 1-4 

Tot nog toe wisten de Joodse leiders hun ergernis over de groeiende groep volgelingen van 

Jezus te bedwingen. Ze moesten ook wel: de meerderheid van het volk stond sympathiek 
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tegenover deze nieuwe beweging. Maar met de dood van Stefanus is de rem eraf. De 

onbeheerste woede die tot Stefanus’ dood leidde, komt niet tot bedaren, maar richt zich op 

alles en ieder die maar iets met Jezus heeft. Veel gelovigen vluchten uit Jeruzalem weg en 

verspreiden zich over Judea en Samaria. De duivel zit erachter! Altijd is hij bezig om de Kerk 

onderuit te halen. Maar wie de Heere kent, weet dat Hij machtig is om het kwaad van de 

tegenstander voor iets goeds te gebruiken. Eindelijk gaat het Woord op weg van Jeruzalem 

naar Judea en Samaria. Je vraagt je bijna af: bleven de gelovigen niet wat te graag bij elkaar 

in Jeruzalem? Nu in Nederland het geloof steeds meer naar achter de voordeur gebannen 

lijkt te worden, komt de vraag op: hoeveel druk is er nodig om ons eropuit te krijgen? Het 

Woord wil nog altijd verder uitgezaaid worden.  

 

Zondag  

Een nieuw begin 

Lezen: Openbaring 21: 1-8 

Het was de profeet Jesaja die namens God al mocht profeteren: ‘Ik schep een nieuwe hemel 

en een nieuwe aarde’ (Jes. 65: 17). Die belofte van God wordt nu werkelijkheid. De eerste 

hemel en de eerste aarde vluchten weg en maken plaats voor het nieuwe Jeruzalem dat 

vanuit de hemel op de aarde neerdaalt. Zo maakt God een nieuw begin! Het meest 

opvallende is wel dat God weer bij de mensen komt wonen. Hij slaat Zijn tent (heiligdom) op 

in het nieuwe Jeruzalem. Als de Schepper en de Voltooier van alle dingen, beheerst Hij 

volkomen het leven in een wereld waar iedereen voor eeuwig gelukkig zal zijn. Het wordt 

weer als in het paradijs. Er zal dan ook geen dood meer zijn, geen tranen, geen rouw, geen 

vervolging en angstig geschreeuw. Het lijden, dat door de zondeval in de wereld is gekomen, 

zal hier verleden tijd zijn. God verzekert ons daarvan en laat het Johannes nadrukkelijk 

opschrijven: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw!’. Wie standhoudt in de geestelijke strijd van het 

leven en met volharding blijft geloven in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus zal 

dit alles straks als een erfenis mogen ontvangen. Daar gaat je hart toch sneller van kloppen?  


