
Bijbelrooster november 2015 

10 november – Een kind geboren 

Lezen: Genesis 21: 1-7 

‘En Abraham noemde de naam zijns zoons (…) Izak.’  

Genesis 21:3 

Er is grote blijdschap bij Abraham en Sara. Zij hebben een zoon gekregen. Izak noemen ze hem. ‘De 

Heere heeft mij een lachen gemaakt’, betekent zijn naam letterlijk. 

Het was 25 jaar geleden dat de Heere voor het eerst aan Abraham had beloofd, dat hij een zoon zou 

krijgen. En dat uit zijn geslacht de Messias zou voortkomen. Nu is eindelijk de beloofde en lang 

verwachte zoon geboren. Daarom is er grote blijdschap bij Abraham en Sara. Dat is ook te merken in 

de naam die ze hun zoontje geven. De Heere heeft Zijn belofte vervuld en de beloofde zoon gegeven. 

Altijd als er een kind geboren wordt, is dat een gave van God. Dan mag er blijdschap zijn over dit 

geschenk van de Heere. 

Toen Hij Zijn eigen Zoon als mens geboren deed worden, was er grote blijdschap. Toen zongen in 

Bethlehem de engelen tot eer van God. 

Het is ook het grootste wonder van alle tijden dat de Heere Zijn Zoon gaf om zondaren zalig te 

maken. Eeuwen heeft men op Zijn komst gewacht. En toen de Heere na zo lange tijd Zijn belofte 

vervulde en Zijn Zoon gaf, waren toen alle mensen blij? Nee, slechts enkelen kwamen om Hem echt 

te aanbidden. 

Is het voor jou een wonder dat de Heer Zijn Zoon zond als Zaligmaker van zondaren? Want jij hebt 

een Zaligmaker nodig. 

 

11 november – Kind van de belofte 

Lezen: Genesis 21: 8-21 

‘… want in Izak zal uw zaad genoemd worden.’ 

Genesis 21:12c 

Als Izak wat ouder wordt, is er een feest ter gelegenheid van het feit dat hij gespeend wordt. Dat wil 

zeggen dat hij voortaan geen borstvoeding meet zal krijgen.  

Bij deze feestelijke gelegenheid spot Ismaël met Izak. Daarover wordt Sara boos. Zij wil dat Ismaël 

weggestuurd zal worden. Abraham wil dat eerst niet doen, maar de Heere zegt tegen hem dat hij dat 

wel moet doen. Dat was een ingrijpende gebeurtenis. Izak was het kind van de belofte. Bij de 

besnijdenis  had hij het teken van Gods verbond ontvangen. Ismaël was ook besneden. 

Maar nu valt de scheiding. Waarom? Omdat Ismaël zondigde. Hij spotte met het heilige. Hij spotte 

met wat de Heere gegeven had. Hij spotte met het verbond van God. Hoe is dat bij jou? Jij bent, denk 

ik, een kind van het verbond, net als Izak en Ismaël. Spot nooit met de Heere en Zijn verbond. Spot 

niet met Zijn Woord en met Zijn dienst. De gevolgen zijn verschrikkelijk. 

Toe jij gedoopt werd, ontving je het teken van Gods verbond. Om een echt kind van Gods verbond te 

zijn, is bekering noodzakelijk. Wij kennen de Heere van nature niet. Maar als wij een nieuw hart 

krijgen, wordt dat anders. Dan krijg je berouw over de zonden en ga je Hem zoeken en dienen. 

Bid je erom? De Heere alleen kan dat geven. Wat zou het verschrikkelijk zijn als je om je eigen 

zonden verloren zou gaan. 

 



12 november – Gehoorzaam zijn 

Lezen: Genesis 22:1-12 

‘… en bond zijn zoon Izak, en legde hem op het altaar boven op het hout.’ 

Genesis 22:9c 

De Heere heeft aan Abraham de ontzettend moeilijke opdracht gegeven om Izak te offeren. De 

Heere beproefde zijn geloof. Voor Izak is dat ook zwaar geweest. Gehoorzaam gaat hij met zijn vader 

mee. Hij helpt zijn vader en luistert naar hem. 

Kunnen deze dingen ook van jou gezegd worden? Het is het gebod van de Heere je ouders te 

gehoorzamen en te eren. Izak begreep niet wat er geofferd moet worden. Als ze boven op de berg 

zijn, gebeurt er iets wat wel heel onbegrijpelijk is. Zijn vader bindt hem op het altaar om hem te 

offeren. 

Ook nu was Izak gehoorzaam. Zelfs nu met de dood voor ogen. Daar kunnen wij met ons verstand 

niet bij. Zouden wij niet weggelopen zijn? Abraham was meer dan honderd jaar oud en Izak een 

jongeren jouw leeftijd. Dus weglopen had gemakkelijk gekund. Maar hij doet het niet. Waarom niet? 

Hij wilde zijn vader niet ongehoorzaam zijn. Nog dieper: hij wilde de Heere niet ongehoorzaam zijn. 

Hij had de Heere liever dan zichzelf, dan zijn eigen leven. Dat is wat! En wij? Denk daar eens over na. 

Izak is heir een voorbeeld van de Heere Jezus. Hij gaf Zich vrijwillig tot in de dood. (Izak hoefde 

uiteindelijk toch niet gedood te worden.) Omdat de Heere Jezus Zich gaf, kunnen mensen nu ook 

zichzelf verloochenen, zoals Izak deed. Dat kan alleen door het geloof in de Heere Jezus. Vraag of je 

Hem mag dienen. 

 

13 november – Bidden 

Lezen: Genesis 24: 61-67 

‘En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld.’ 

Genesis 24:63a 

Abraham heeft zijn knecht uitgezonden om een vrouw voor Izak te gaan zoeken. In die tijd was het 

gewoon, dat de vader een vrouw voor zijn zoon zocht. In onze cultuur gaan deze dingen anders. 

Maar toch kunnen we uit deze geschiedenis leren. 

Voor Izak wordt een vrouw gezocht. Niet bij heidense mensen, maar onder mensen die de Heere 

dienen. Waar zoek jij je vriend of vriendin? Toch niet in de disco of op het voetbalveld? Zoek degenen 

met wie je door het leven zou willen gaan onder degenen die naar de kerk gaan, die naar het Woord 

horen en leven. 

‘Izak was uitgegaan om te bidden in het veld.’ Zoek jij ook wel eens een stil plekje op om te bidden? 

Als we de Heere echt willen zoeken, zullen we soms alleen willen zijn om het Woord te onderzoeken 

en om ons hart voor de Heere uit te storten. 

We mogen de Heere voor alle dingen bidden. Als er iets is waar je niet voor kunt bidden, is dat vast 

fout. Dan moet je daar beslist mee stoppen. 

Izak bad de Heere om een goede vrouw. Intussen werden de gewone gebruiken van die tijd gevolgd. 

Wij moeten ook ‘gewoon doen’ als het gaat over het zoeken van een vriend of vriendin. En vooral 

ook de Heere erom bidden. 

En de uitkomst? Het werd een goed huwelijk, want Izak had Rebekka lief. Een goed huwelijk is een 

grote gave van de Heere. 

 



14 november – Aanhoudend bidden 

Lezen: Genesis 25: 1-11 en 19-21 

‘En Izak bad de HEERE zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw.’ 

We merken dat Izak op belangrijke momenten in zijn leven de Heere nodig heeft. Is dat bij jou ook 

zo? 

Het gaat in het leven van Izak anders dan hij gehoopt heeft. Rebekka en hij zijn getrouwd, maar er 

komen geen kinderen. En dat duurt zo wel twintig jaar. 

Wat doen wij als het tegenzit in ons leven? Worden we dan opstandig? Boos op de Heere misschien? 

Dat zit ons in het bloed. Maar zo is het bij Izak niet. Hij is een kind van de Heere. En nu het moeilijk 

wordt, gaat hij daarmee naar de Heere toe. 

Bij de eerste keer bidden komt er geen verhoring. Nee, het duurt jaren. En dat terwijl Izak wist dat er 

een kind moest komen. Want uit zijn geslacht zou eenmaal de Messias komen. Dat had de Heere Zelf 

beloofd.  

Izak redeneert niet: de Heere doet toch wat Hij wil? Izak is niet onverschillig. Jij misschien wel? Zo 

van: als ik niet uitverkoren ben… of: als ik wel uitverkoren ben… Zulke redeneringen zijn heel 

verkeerd. De Bijbel zegt: ‘Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is’. En de Heere zegt erbij: ‘Verlaat de 

slechte dingen’. En ook: ‘Want onze God vergeeft menigvuldig’.  

Izak bad aanhoudend, samen met zijn vrouw. Zij mocht best weten dat hij de Heere nodig had. 

Mogen je vrienden dat ook van jou weten? Mag degene met wie je verkering hebt of zou willen 

hebben, weten dat je naar de kerk gaat, dat je bidt? Als de Heere werkt, is dat merkbaar! 

 

15 november – Verkeerd voorbeeld 

Lezen: Genesis 25: 21-28 

‘En Izak had Ezau lief, want het wildbraad was naar zijn mond.’ 

Genesis 25:28a 

Gods kinderen zijn niet zonder zonde. Dat merken we ook in het leven van Izak. Als zijn kinderen 

groter worden, trekt hij Ezau voor. Dat was niet goed van Izak. 

Waarom is hij meer op Ezau gesteld dan op Jakob? Is Ezau een jongen die ver van de zonde leeft en 

de Heere zoekt? Zo is het helemaal niet. Izak mag Ezau graag om een puur wereldse reden. Ezau is 

goed op de jacht en Izak lust het wildbraad graag. 

Wat erg is het als Gods kinderen zondige dingen doen of zondige gewoonten hebben. Er is vergeving 

voor hen bij de Heere, maar er gaat zo’n slecht voorbeeld van uit. 

Je moet zo’n verkeerd voorbeeld niet volgen. Ook niet met de gedachte: als een kind van God dat 

mag, dan mag ik het ook wel. 

We moeten er wat anders uit leren. We moeten iemand niet volgen omdat hij een kind van God is. 

Nee, we moeten iemands voorbeeld volgen, als dat naar de Bijbel is. De goede dingen uit het leven 

van Izak, zoals het gehoorzamen van de Heere ne zijn bidden verdient zeker navolging. Zijn zonden 

mogen we zeker niet nadoen. 

Ieder mens, ook een kind van God zoals Izak, heeft bekering en vergeving nodig. Bekering wil zeggen: 

elke keer moet de Heere weer leren het verkeerde na te laten en het goede te doen. Vergeving wil 

zeggen: elke keer weer is vergeving van de zonde nodig. Vraag jij er om? 

 



16 november – De zegen 

Lezen: Genesis 28:1-9 

‘En Hij geve u de zegen van Abraham.’ 

Genesis 28:4a 

Izak wil Ezau de eergeboortezegen geven. Rebekka is het daar niet mee eens. Ze wil er door bedrog 

voor zorgen dat Jakob deze belangrijke zegen krijgt. Maar zal Izak dan in zo’n sfeer van ruzie en 

zonde de zegen van de Messias doorgeven? 

Als je goed in de Bijbel leest, merk je dat dat toch niet gebeurd is. In Genesis 27:28-29 lees je dat 

Jakob wel een belangrijke zegen kreeg. Mooier dan Ezau, volgens vers 39 en 40. 

Maar de echte aartsvaderlijke zegen kreeg Jakob pas in Genesis 28: 3 en 4. Toen het weer goed was 

tussen Izak, Rebekka en Jakob. Toen mocht Izak de zegen van de komende Messias aan Jakob 

doorgeven. De Heere geeft Zijn zegen niet in de weg van bedrog. Maar: ‘Waar liefde woont, gebiedt 

de HEER’ de zegen.’ 

Hoe denk jij de zegen, de genade van de Heere te krijgen? Toch niet terwijl je gewoon in je zonden 

verder leeft? Dat zal niet gaan. De Heere zegt: ‘Verlaat de slechtigheden’ en: ‘Wie Mij need’rig valt te 

voet, zal van Mij Mijn wegen leren.’ 

Waarom moet Izak de zegen van de Messias toch aan Jakob geven? Dat was tegen zijn voorleifde in. 

Maar het moest toch gebeuren, omdat de Heere dat zo wilde. En Zijn raad zal bestaan. 

Zolang Izak tegen de wil van de Heere inging, was er geen vrede in zijn gezin. Maar toen hij het een 

werd met de Heere, kwam er rust. Dat geldt ook jou: vecht niet tegen de Heere, maar luister naar 

Zijn stem. 

 


