
 

Bijbelrooster 
 
Thema: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven!’ 
 
Zoveel verschillende wegen - Johannes 14:1-6 
Hoeveel wegen ken jij om tot God te komen? We stippelen vaak zelf allerlei wegen uit. We zoeken 
manieren waarop we het echte geluk denken te vinden. Dat kun je op allerlei manieren proberen. 
Door wat vaker de kerk te bezoeken, nog eens kritisch je eigen leven onder het vergrootglas te 
leggen óf door gewoon goed je best te doen en lief te zijn voor iedereen. En op die manier sussen we 
langzaam onszelf in slaap en denken we een weg voor onszelf te maken waarop we het ware geluk 
vinden. De Heere Jezus is er in het Evangelie duidelijk over dat dit niet kan. Er zijn niet allerlei wegen 
tot God, er zijn niet meerdere mogelijkheden om echt gelukkig te worden. Er is maar één Weg tot de 
Vader en die Weg is Hij Zelf Het ware geluk is alleen bij God te vinden. En niemand komt tot de Vader 
dan door de Heere Jezus! Het is om die reden dat de Heere Jezus zegt: ‘Ik ben de Weg’. Het is 
belangrijk om jezelf eerlijk de vraag te stellen: ‘Bepaalt Jezus ook mijn levensweg? Wordt ook in mijn 
leven zichtbaar dat Hij dé Weg is? Of probeer ik nog uitwegen te zoeken om buiten Zijn reddende 
handen te blijven?’ De Heere weet dat wij wel iedere keer weer die neiging hebben om ons eigen 
plan te trekken. Daarom zegt Jezus het vandaag opnieuw: ‘Bekeer je! Want Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven!’  
 
Jezus is de enige weg tot God - Exodus 14: 13-22 
God zelf is het die in de Heere Jezus Christus ons een Weg biedt tot verlossing. Zonder Hem lopen we 
volledig vast in onze eigen zonde, ongeluk en ongeloof. Dat is iets wat in het Nieuwe Testament 
iedere keer weer naar voren komt. Tegelijkertijd zien we dit ook terug in het Oude Testament en 
wordt zichtbaar hoe het Oude en het Nieuwe Testament een echte eenheid vormen. Ook in 
bijvoorbeeld Exodus 14 wordt duidelijk zichtbaar dat waar wij vastlopen, God een weg van verlossing 
ons aanreikt. Je ziet het zo voor je als je het Bijbelgedeelte leest. Het volk staat daar aan de Rode Zee. 
Waar naar toe? Voor hen het water, naast hen de bergen en achter zich naderden de Egyptenaren. Er 
was geen weg meer om te ontkomen, ze zaten muurvast. Dat was toen zo bij het volk Israël, maar jij 
kunt dat op jouw manier in je leven ook zo ervaren. Allerlei uitwegen van goed je best doen, een 
trouwe kerkganger zijn, mooie voornemens of je ogen dichtknijpen en doen alsof er geen zonde is, 
het kunnen allemaal wegen zijn waar je op wandelt. Wegen die je uiteindelijk doen vastlopen, het 
zijn doodlopende wegen. Wat is de boodschap van de Heere God aan jou? Dít: ‘Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven!’ Omdat wij vastlopen, baande de Heere Jezus Zelf een weg. En daarin is God 
nog precies dezelfde als in de tijd van het Oude Testament toen het volk vastliep bij de Rode Zee. 
Waar wij vastlopen in al onze uitwegen, biedt Christus Zichzelf aan als dé Weg, dé Waarheid en hét 
Leven. Dat is genade, zo oneindig groot. Niet verdiend, uit genade mogen we het ontvangen! 
 
De weg vinden - Jesaja 42: 1-7 
De Heere Jezus zegt dat Hij ook alleen de Waarheid is. Hij is de vervulling van de gehele wet. Wij 
kunnen ons best doen om de hele wet te houden, maar daarmee worden we nog niet gered. 
Proberen om met vallen en opstaan het zo goed mogelijk te doen, dat is geen begaanbare weg tot 
God. Die weg loopt dood. Christus is de vervulling van de Wet. Hij deed wat wij niet kunnen. Hij heeft 
in onze plaats gedaan, waarin wij ons doel misten. En Hij wil ons door Zijn Geest niet alleen vergeving 



 

schenken, maar ook de genade geven om op Zijn weg te wandelen achter Hem aan. Dat is het ware 
leven, het echte leven. Omdat Christus niet alleen de Weg is, maar ook de Waarheid. In Hem zien we 
Gods volmaakte rechtvaardigheid en heiligheid weerspiegelen. En als Hij iets belooft, dan doet Hij 
het ook! Hij is Waarheid, de Heere Jezus kán niet liegen! Op Zijn Woord kun je bouwen en met je 
hele hart vertrouwen.  
 
Jezus leven van mijn leven - Jesaja 44: 1-5 
Hoe leren we de Heere Jezus kennen als het Leven? We leren de Heere Jezus kennen in de Bijbel, 
daarin laat Hij zien wie Hij is en wie de Vader is. Hij vertelt ons ook dat we uit onszelf niet zitten te 
wachten op Hem. De Bijbel maakt duidelijk dat we geestelijk dood zijn in onszelf. We hebben 
Christus als de Levende en de Levenmaker nodig! Hij is de Vervuller van al onze leegten en het 
Antwoord op al onze vragen, Hij is de Levenmaker van onze dode harten. Dat maakt de boodschap 
van de Bijbel zo mooi en schitterend! Een boodschap van hoop en verwachting klinkt ook door in 
Jesaja 42. Te midden van onze wanhoop, mogen we hopen op Zijn Naam! Hij is betrouwbaar en doet 
wat Hij belooft. Hij belooft ons het leven te geven en die belofte is waar. We zijn als jongeren op reis. 
Niemand weet wat er morgen te wachten staat en wat de toekomst brengen zal. Maar aan de hand 
van de Heiland weten we zeker dat we behouden aankomen. Een ieder die in Christus gelooft, zich 
aan Hem vastklampt, mag zich veilig en geborgen weten. Dan krijg je een nieuw lied in je mond, zoals 
Psalm 40 dat beschrijft. Omdat je zoveel reden hebt tot lof om Hem te bezingen. ‘Ik wil zingen van 
mijn Heiland, van Zijn liefde, wondergroot!’  
  
Geloof Mij! - Johannes 14: 7-11 
‘Hebben we morgen die toets? - Ja, ik geloof het wel!’ Het zou zomaar een opmerking kunnen zijn in 
de wandelgangen op college. We gebruiken vaak het woord geloven. En lang niet altijd heeft het dan 
iets te maken met de Bijbel of met de Heere God. In de bovenstaande zin ‘Ik geloof het wel!’ klinkt 
ook niet zoveel zekerheid door. Dat is in de Bijbel heel anders. Als daar gesproken wordt over ‘geloof’ 
en ‘geloven’, dan wordt daar een vaste zekerheid mee bedoelt. En dat niet alleen met je hoofd, iets 
waar je over nadenkt en mee instemt. Maar ook iets wat een effect heeft op je hart en je handen. 
Het geloven wat in de Bijbel bedoelt wordt gaat over jouw hele persoon: je hoofd, hart en handen. 
Niets uitgezonderd. En dat geloof richt zich op de Heere Jezus. In Johannes 14 maakt de Heere Jezus 
duidelijk dat we ons vertrouwen op Hem moeten stellen. Niets is ons geloof zo waard als Hij! En 
Jezus maakt duidelijk dat Hij en de Vader Eén zijn. Als je Hem ziet, weet je ook hoe de Vader is. Het 
karakter van de Heere Jezus is niet verschillend van de Vader. Wie Mij gezien heeft, die heeft de 
Vader gezien! En daarom zegt Jezus het: ‘Geloof Mij!’ Geloof jij? 
  
Waarheid en leugen - 1 Johannes 5:1-12 
De afgelopen dagen hebben we mooie Bijbelgedeeltes gelezen met elkaar. Passages waaruit heel 
duidelijk blijkt hoe nodig wij de Heere Jezus hebben, of we dat nu beseffen of niet. Zonder Hem zijn 
we hopeloos verloren, maar met Hem hebben we alles. Dat is goed nieuws, een heerlijk Evangelie! 
Dat we niets hebben zónder Jezus, maar door het geloof in Jezus alles, dat blijkt ook 1 Johannes 5. 
Zeker in de laatste paar verzen is de apostel Johannes erg scherp! Hij wil het alle lezers heel duidelijk 
maken: ‘Buiten Jezus is er geen leven, maar de eeuwige dood.’ De andere kant is gelukkig ook waar: 
‘Door het geloof in de Heere Jezus hebben we vrede met God.’ Het Bijbelgedeelte roept wel de vraag 
op hoe je daar nu zelf tegenover staat. Stem je in met de woorden van de Heere Jezus dat Hij de 
Weg, de Waarheid en het Leven is óf wijs je het af en leef je er aan voorbij? Wie gelooft in de Heere 



 

Jezus, die heeft het eeuwige leven. Daar is de Bijbel en ook Johannes in deze brief heel duidelijk over. 
De andere kant is ook waar: Als je niet gelooft in Jezus, dan maak je Hem tot een leugenaar. Dan heb 
je geen vrede en heb je geen leven. ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet.’  
 
Wandelen achter Jezus aan - Johannes 14: 12-14 

In de Bijbel wordt er vaak gesproken over het volgen van Jezus en het wandelen in geloof. Weet je 

wat daar mee bedoelt wordt? De bedoeling is dat het geloof in de Heere Jezus ook zichtbaar wordt, 

heel praktisch en concreet. Iemand die zegt dat hij of zij een christen is, maar waar je dat verder 

nergens aan merkt, dat klopt natuurlijk niet. Als je echt gelooft, dan wordt het ook zichtbaar. Aan de 

vruchten kent men de boom. Wat er in zit, komt er uit. Als je de Heere Jezus gelooft, dan verlang je 

er naar om steeds meer op Hem te gaan lijken. Om datgene wat Hij deed ook te doen, om Hem 

daarin na te volgen. Je wilt dat niet alleen omdat het in de Bijbel staat en het moet, maar vooral 

omdat je de Heere God lief hebt en de wijsheid en de goedheid van Zijn geboden inziet. De Heere 

Jezus spoort daar in de Evangeliën iedere keer weer toe aan om een leven te leven dat God 

verheerlijkt. Dat in jouw leven zichtbaar wordt dat je God lief hebt. Dat liefde, genade, gerechtigheid 

en waarheid zichtbaar worden in wat je denkt, doet en zegt. En op die manier ben je niet alleen een 

echte gelovige, je draagt dan ook de naam ‘christen’ terecht. Je bent iemand die door genade steeds 

meer op Hem mag gaan lijken! Je mag dan voor andere een richtingwijzer zijn naar de Heere Jezus, 

want Hij is dé Weg, dé Waarheid en hét Leven!  

 


