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BIJBELROOSTER: THUIS 
 
 
DINSDAG: WELKOM THUIS? 
 
Johannes 1:1-11 
 
Wanneer Jezus in deze wereld komt, arriveert Hij niet als een buitenlandse koning, 
of als een vreemdeling, of als een indringer. Nee, evangelist Johannes schrijft in vers 
10: de wereld is door Hem gemaakt. Wanneer Hij komt, komt Hij in Zijn eigen 
wereld, Zijn eigendom. Vers 11 zegt dit ook met zoveel woorden: Hij is gekomen tot 
het Zijne. Dat is: Zijn huis. Hetzelfde woord staat ook in de geschiedenis van de 
kruisiging. Nadat Jezus Zijn moeder Maria in de hoede van Zijn discipel aanbeveelt, 
lezen we, dat die discipel haar in zijn huis neemt. 
Maar helaas, wanneer de Maker van dit prachtige huis komt, neemt niemand Hem 
in huis, heet niemand Hem welkom. Het is niet toevallig, maar met een Goddelijke 
bedoeling dat er in Lukas 2 geen plaats was voor Jozef, niet voor Maria en niet voor 
haar Kindje. 
Jezus wist: zij zullen Mij buiten sluiten en buiten houden. Zij? Ja, én wij! Toch 
wilde en wil Hij komen en nog steeds vraagt Hij om binnengelaten te worden in Zijn 
eigen huis, jouw leven, jouw hart. 
 
Zingen: Psalm 98:2 
 
 
DAG 2: HARTELIJK WELKOM IN MIJN HUIS! 
 
Lukas 19:1-10 
 
Wie is welkom bij Zacheüs? Zijn tollenaarsvrienden natuurlijk. Wie voelen er zich 
thuis? Geen enkel degelijk ‘kerkmens’. 
Maar sinds die wonderlijke boom-ontmoeting is alles anders: “Ik moet vandaag in je 
huis blijven, Zacheüs. Daarom moet je snel uit deze boom komen!” 
Jezus nodigt Zichzelf uit. 
Maar…?! Ja, er kunnen vast heel wat bezwaren in zijn hart opkomen, maar geloof 
en liefde overwinnen die allemaal. We lezen dan ook (om na te volgen!): Zacheüs 
ontvangt Jezus met blijdschap. 
Wat denk je: heeft Zacheüs er ooit spijt van gekregen dat hij Jezus zo hartelijk 
welkom heet? We weten allemaal het goede antwoord. Maar weet jij ook uit eigen 
ervaring dat dit antwoord klopt? Nooit heeft het hem gespeten, ook niemand anders 
heeft het ooit gespeten en nooit zal het ooit iemand spijten om Jezus te ontvangen! 
Met blijdschap welkom. Hij is jouw Gastheer. Aan Hem geef je de sleutel van alle 
kamers en kasten … 

Hem in liefde dienen…, dan pas ben je thuis in je eigen huis. 
 
Zingen: Psalm 95:1 
 
  



DAG 3: WELKOM IN MIJN HUIS 
 
Lukas 15:11-20 
 
Niet alleen gaat het om óns huis, waarin het Woord van God de centrale plaats moet 
hebben, maar ook gaat het over Góds Huis, waarin jij je welkom weet. Dat is in de 
gelijkenis van de verloren zoon niet zo vanzelfsprekend, zoals je wel snapt. Dat deze 
jongen niet meer welkom zou zijn bij zijn vader, ligt meer voor de hand, dan dat zijn 
vader hem om zijn nek valt, hem aan zijn hart drukt. 
Zou jij je thuis voelen bij God? Of herken jij je in de onbestemde verlangens van de 
jongste zoon aan het begin van de vertelling: graag er op uit trekken, los van God? 
Je kunt dezelfde dwaze keus maken, maar het is niet gegarandeerd dat hetzelfde 
‘welkom thuis!’ jou ten deel zal vallen. Vergis je niet! 
Trouwens, je bent al ver genoeg van God weg gedwaald. Verder bij Hem vandaan 
hoeft echt niet. Keer terug, naar Huis, naar je Vader. 
Misschien vraag jij je af: “Is God mijn Vader?” Jezus vertelt dat God altijd een 

Vaderhart voor je heeft gehad, dus daar hoef je niet bang voor te zijn. De vraag is 
maar: keer je terug, kom je naar Huis? 
 
Zingen: Psalm 119:88 
 
 
DAG 4: OÓK WELKOM IN MIJN HUIS 
 
Lukas 15:21-32 
 
Niet alleen slechteriken zijn welkom bij God, ook ‘Brave Hendriken’. Als jij in het RD 
de meditaties leest die wekelijks in deze rubriek op internet staan, lijk je aan de 
buitenkant vast meer op de oudste jongen, dan op de wegloper in Jezus’ gelijkenis. 
Kijk je echter niet naar de mooie foto van je knappe buitenkant, maar naar de 
eerlijke ‘röntgenfoto’ van je zieke binnenkant, dan schrik je. Je staat er niet best op 
en het staat er met jou niet best voor. 
Wat nu? 
Ook jij bent welkom bij deze Vader: tollenaren én farizeeërs. 
Zelfs als jij je verzet tegen de ontvangstgenade van je Vader voor schooiers en 
hoerenlopers, ben je toch nog welkom. Of je ooit binnen komt, of dat je voor altijd 
buiten blijft, weet ik niet. Maar dat je – al ben je nu nóg zo’n huichelaar – welkom 
bent bij de Hemelse Vader, dat zegt Jezus Zelf. En dus is het waar, ontwijfelbaar 
waar. 
Het Evangelie voor ‘Brave hendriken’ is nét zo’n wonder en nét zo verrassing als van 
gisteren voor je jongere broer, de doorbrenger. En het feest valt niet tegen! 
 
Zingen: Psalm 100:1 

 
  



DAG 5: NU ZIJT WELLECOME… 
 
Johannes 1:12-18 
 
Wanneer laat je graag iemand binnen? Als je hem hard nodig hebt. Denk aan een 
broeder van de ambulance: hartelijk welkom in je slaapkamer als je doodziek op 
bed ligt en er naar verlangt om naar het ziekenhuis te worden gebracht. 
Of als je iemand graag mag, denk aan je beste vriend. 
Bij onze Heere Jezus Christus is het niet anders: we hebben Hem hard nodig, 
omdat we reddeloos verloren liggen zonder Zijn genade. En Hij wordt op die manier 
onze beste Vriend. 
Een vraag: is Jezus bij jou welkom en kan Hij Zich bij jou thuis voelen? 
Een versje zegt: 
Welk een Vriend is onze Jezus, 
Die in onze plaats wou staan! 
Welk een voorrecht dat ik door Hem 
Altijd vrij tot God mag gaan. 
Van harte wens ik je toe dat je twee dingen leert en levenslang blijft leren: hoe hard 
je Gods Zoon als je Profeet-Priester-Koning nodig hebt én hoe onzegbaar gelukkig 
Hij je maakt als de Goede Herder, de Hemelse Bruidegom. 
 
Zingen: Psalm 45:1 

 
 
DAG 6: DAAR VOEL JE JE THUIS 
 
Johannes 1:35-43 
 
Johannes de Doper wijst Jezus aan als het Lam van God. De latere schrijver van 
het Evangelie loopt mét Andreas achter Jezus aan. Ze zien iets in Hem dat hen 
aantrekt. 
Jezus is aantrekkelijk! 
Wat zie jij in Hem? 
 
Even later keert Jezus Zich om en vraagt aan de beide jonge mannen: “Wat zoeken 
jullie? Ze vragen: “”Waar woont U?” 
Ze willen zien waar Hij woont. 
Een vreemde vraag? Nee: heilige nieuwsgierigheid. En natuurlijk komt de vraag 
naar je toe: wil jij weten waar Jezus woont? 
Jezus heet hen welkom met de verrassende woorden: “Kom en zie; kom maar en 
kijk maar!” 
En dan? 
Dan blijven ze de rest van de dag bij Hem. Ze voelen zich bij Hem thuis! 
Zou je ook niet graag stilletjes mee zijn gegaan met de beide discipelen om te 
luisteren naar hun gesprek? 
Je kunt het gesprek lezen. Johannes heeft het opgeschreven – niet letterlijk, maar 
toch: de eigenlijke inhoud van die heerlijke ontmoeting staat in zijn eerste brief en 
in de rest van zijn Evangelie… 
 
Zingen: Psalm 111:2 
 
  



DAG 7: EN ZO KÓM JE THUIS 
 
Johannes 14:1-6 
 
Belangrijk is waar je huis staat en dat je je daar thuis voelt. Wat fijn als jij graag 
thuis komt en graag thuis bent – niet steeds de ‘hort op moet’ en, omdat het thuis 
niet gezellig is, je vertier bij je vrienden moet zoeken, of nog erger op straat en in 
allerlei gelegenheden. 
Maar in deze laatste aflevering wens ik je toe dat je je niet zó thuis voelt dat je geen 
behoefte hebt aan een ander Thuis. Je begrijpt vanuit het stukje dat hierboven 
staat, wel wat ik bedoel: waar Jezus naar toe ging en waar Hij nu woont. Hoe denk 
jij over dat Huis en denk jij dat je je daar thuis zult voelen? Het Hemelhuis is vol 
vreugde – dus dat zal iedereen wel aanstaan, niet? 
Dat ligt er aan: wat maakt immers een sensualist (wellusteling) blij? En wat is 
‘vreugde’ voor een kapitalist? 
De blijdschap van Jezus’ Thuis is heilige blijdschap. Zoals je leest in Psalm 1 vers 2: 

je lust is in des HEEREN wet, en je overdenkt Zijn wet dag en nacht. 
 
Zingen: Psalm 1:1 


