Thema: Lofzang van Maria
Dinsdag 13 december — God loven

Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker — Lukas 1: 46b-
47

Maria is aangekomen bij Elisabet. Ze is al snel nadat de engel Gabriél bij haar geweest was op reis
gegaan. Bij de ontmoeting tussen deze twee vrouwen gebeurt er iets bijzonders. Het kind in de buik
van Elisabet springt op en Elisabet wordt vervuld met de Heilige Geest. Vanwaar komt mij dit, dat de
moeder mijns Heeren tot mij komt? Ze ervaart het als een grote gunst dat de aanstaande moeder
van haar Zaligmaker haar bezoekt. Ze noemt Maria zalig. God zal Zijn beloften vervullen. Als Maria
dat hoort begint ze te zingen. Ze zingt een lofzang. Niet zomaar, maar een lofzang tot eer van God.
Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God. Het gaat Maria om de eer van
God. Het valt op dat ze niet zingt: Mijn mond maakt groot de Heere. Nee, het is geen taal van haar
mond, maar ze zingt met haar hele hart. Hoe is dat bij jou? In deze tijd wordt er veel gezongen.
Misschien zing je ook mee in een koor. Maar hoe zing jij? Zing jij met je hele hart? Misschien vraag je
je af hoe je dan met je hart kan zingen. Dat zingt Maria ook. Ze zingt: mijn geest verheugt zich in
God... mijn Zaligmaker. Kan jij dat meezingen? Is Hij al jouw Zaligmaker? Dan mag je hier beginnen
met zingen en straks eeuwig Hem groot maken!

Lezen: Lukas 1: 46-56

Woensdag 14 december - Zalig

Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig
spreken al de geslachten. — Lukas 1: 47

Maria komt uit het geslacht van koning David. Ze is een van de laatst overgebleven nakomelingen. En
toch woont ze niet in een paleis in Jeruzalem. Nee, ze woont in het kleine en onbeduidende stadje
Nazareth. Juist in dit kleine stadje komt een bode uit de hemel: Gabriél. Hij komt een boodschap
brengen, die Maria niet verwacht had. Ze zal ongetwijfeld de profetieén gekend hebben. Ze wist dat
Jesaja het gezegd had: Zie, een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren. Maar dat zij dit was,
dat had ze nooit kunnen bedenken. Daarom zingt ze: Hij heeft de nederheid Zijner dienstmaagd
aangezien. Hij geeft haar een belangrijke plaats. Zij mag de moeder van haar Zaligmaker zijn. Alle
geslachten op de aarde zullen haar met ere naam noemen. Niet omdat er iets in haar is, maar om het
werk van God in haar leven. Wordt er al zo over jou gesproken? Omdat God naar jou in je zonden
heeft omgezien? Om Hij jou in Zijn Zoon heeft aangezien? Zalig is hij of zij, wiens zonden zijn
vergeven!

Lezen: Matthetis 5: 1-12

Donderdag 15 december — Grote dingen

Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Ziin Naam. En Zijn
barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.. — Lukas 1: 49- 50

Maria blijft zingen van de grote werken van God in haar leven. Misschien kan ze het maar moeilijk
bevatten wat er gebeurt. En toch maakt haar ziel de Heere groot. Ze zingt: Want grote dingen heeft
aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijin Naam. Inderdaad, het zijn grote dingen. Een



maagd zal zwanger worden. De Messias zal geboren worden. Maria ziet en merkt de krachtige hand
van de Allerhoogste. Daarom zingt ze het: Hoe heilig is Zijn naam. Hij heeft barmhartigheid
weggelegd, dat betekent: bewaard. Niet alleen voor Maria. Maar juist in het zenden van Zijn Zoon
naar deze aarde wil de Heere Zijn barmhartigheid laten zien, aan allen die Hem vrezen. Het is als het
ware een erfenis die uitgedeeld wordt. Telkens weer opnieuw. Weet je wat nu zo’n groot wonder is?
Dat dat nooit op zal houden. Zolang de zon en de maan er zullen zijn, zal Hij doorgaan met het
uitdelen van die barmhartigheid. Van geslacht tot geslacht. Kan jij het begrijpen? Wat is de mens,
wat is in hem te prijzen, dat U, o God, hem gunsten wilt bewijzen?

Lezen: Psalm 8

Vrijdag 16 december — Krachtig werk

Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de
gedachten hunner harten. — Lukas 1: 51

De lofzang van Maria is nog niet klaar. Ze heeft al gezongen over Zijn macht. Ze zingt nu over een
krachtig werk wat Hij gedaan heeft. De Heere is een verrassend God. Hij werkt tegen de
verwachtingen van mensen is. Paulus zegt: Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de
wijzen beschamen zou. De hoogmoedigen dachten misschien dat zij het belangrijkste waren.
Misschien hebben sommige mensen wel gedacht dat de Messias in hun leven geboren zou worden.
Maar de Heere haalt daar een streep door. Het gaat uiteindelijk alleen om het werk van de Heere.
Dat blijft tegen alle verwachtingen in over. Hij kan en wil niets van ons gebruiken. Het is enkel en
alleen Gods genade werk. Zijn arm is nog steeds niet verkort. Hij heeft ook vandaag nog een
krachtige arm. Daarom mag je bidden: Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des HEEREN. Blijf
niet langer voor Hem staan, maar buig voor Hem. Nederigen wil Hij verhogen, maar hoogmoedigen
zal Hij verstrooien.

Lezen: Jesaja 51: 1-11

Zaterdag 17 december — Nederigen verhoogd
Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft Hij verhoogd. — Lukas 1: 52

Wat denk jij van jezelf? Als mens kun je soms zo hoog met jezelf staan. Ik kan dit, ik kan dat, ik ben
hier goed in, ik ben daar goed in. Het is dan moeilijk om jezelf aan de Heere over te geven. Ook als
het om bekering en geloof gaat, houden we liever de touwtjes in onze eigen handen. We blijven
liever op onze eigen troon zitten. Daar voelen we onszelf veilig en denken we onaantastbaar te zijn.
De Heere vraagt echter aan ons om onszelf over te geven aan Hem. Hij vraagt om ons voor Hem te
buigen. Maria zingt over machtigen, die op hun troon willen blijven zitten. Maar de Heere zal hen van
de tronen afstoten. Maar juist de nederigen van hart, zal Hij verhogen. Daarom zingt psalm 113: Wie
is gelijk de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont, Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde;
Die den geringe uit het stof opricht en de nooddruftige uit den drek verhoogt. Wat een wonder! Weet
je waar Hij die nederigen en geringen plaatst? Op een troon. Machtigen worden van de troon
gestoten, maar de nederigen worden er op gezet om te zitten bij de prinsen. Wie ben ik, dat U
omgezien hebt naar een dode hond, zoals ik ben.

Lezen: Psalm 113



Zondag 18 december — Hongerigen vervuld
Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld, en rijken heeft Hij ledig weggezonden. — Lukas 1: 53

Hoe arm ben jij? Is het wel eens gebeurd dat je niet wist hoe je rond moest komen? Dat je niet meer
wist hoe je verder moest leven, omdat er geen brood op de plank was? Ik denk dat er niet veel
jongeren in deze tijd zijn die dat meemaken, hoewel ze er wel zijn. We krijgen elke keer zoveel
overvloed.

Maar misschien moet ik deze vraag anders stellen. Heb je het wel eens meegemaakt dat je niet meer
wist hoe je verder moest leven. Dat je besefte dat je zondig was en geen uitweg meer kon vinden.
Dat er maar een weg overbleef: het Woord van God. In Psalm 119 zegt de dichter dat dat Woord zo
zoet is, dat hij het heeft opgegeten. Natuurlijk is dat niet letterlijk, maar je kan dan het gevoel
hebben dat je alleen maar wilt blijven lezen in het Woord. Dat je verlangt naar Zijn dag, omdat je
daar Zijn Woord mag horen. Die Hem vrezen, zullen geen gebrek lijden van enig goed. Zalig zijn zij die
hongeren, zij zullen verzadigd worden.

Lezen: Psalm 34

Maandag 19 december — Denken aan barmhartigheid

Hij heeft Israél, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid, (Gelijk Hij
gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad) in der eeuwigheid — Lukas 1:54-
55

Wat heeft Maria een bijzondere lofzang gezongen. Een lofzang tot eer van haar Zaligmaker. Na
zoveel jaren waarin de profetie heeft gezwegen, maakt de Heere nu een begin om Zijn belofte te
vervullen. Israél was diep weggezonken in diepe duisternis. Het volk verkeerde in grote ellende. Maar
de Heere stuurt nu Zijn Zoon naar deze aarde. Hij heeft hulp besteld bij deze Held, Die machtig is om
te verlossen. Hij komt om de duisternis te verlichten. Hij heeft deze Verlosser beloofd. Het Oude
Testament staat er vol van. Alles wees naar de Messias. Wat Hij beloofd heeft, zal Hij ook doen.
Maria is er diep verwonderd over. Zij mag straks haar Zaligmaker op deze vervloekte aarde brengen.
Hij denkt aan Zijn barhartigheid. Ook vandaag, ja, tot in eeuwigheid.

Misschien denk je wel eens: Heeft God vergeten barmhartig, genadig te zijn? Maria zingt er over.
God zal nooit laten varen, het werk dat Zijn hand begon. Is het stil en donker in je leven? Weet je niet
hoe het verder moet? Dan mag je hier je vinger bij leggen: Heere, sta op, tot Uw rust!

Lezen: Psalm 132: 8-18



